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Thư Đức Giám quản
– tháng 12 năm 2014

Đức Giám quản nhấn mạnh
việc Đức Kitô đến lần thứ hai
vào ngày tận thế là nguồn hy
vọng cho người Kitô hữu, và
thúc giục chúng ta chuẩn bị thật
tốt lễ Giáng Sinh, kỷ niệm việc
Chúa đến lần thứ nhất.
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Các con thân mến của cha, xin Chúa
Giêsu thương gìn giữ tất cả các con!

Chúng ta đang bắt đầu một năm
Phụng vụ mới, trong đó chúng ta



mong đợi vô vàn hồng ân từ Thiên
Chúa, xin Ngài tiếp tục tuôn đổ muôn
hồng ân mà Ngài đã ban cho chúng
ta trong những tháng vừa qua và
luôn mãi! Kỷ niệm 100 năm ngày
sinh của Cha Don Alvaro và cuộc
tuyên phong Chân phước Ngài đã để
lại dấu ấn sâu sắc cho năm 2014. Xin
Chúa cho chúng ta hằng gia tăng lòng
khát khao được trung thành trên
đường dẫn đến hạnh phúc đích thực,
và qua đó biết hăng hái chiến đấu
mỗi ngày cho việc hoán cải bản thân
để kết hiệp mật thiết với Đức Kitô
hơn. Thật tốt để chúng ta thường
xuyên lặp lại những lời này trong
niềm xác tín: Xin tạ ơn Chúa, xin thứ
tha và trợ giúp con hơn nữa. Trong
những tuần lễ sắp đến, chúng ta hãy
gia tăng những lời cảm tạ tri ân, đồng
thời hãy tín thác vào lòng thương xót
của Thiên Chúa, xin Ngài tha thứ cho
mọi lỗi lầm của chúng ta và của toàn
nhân loại. Chúng ta cũng hãy liên lỉ
nài xin Chúa gìn giữ Giáo Hội, gìn giữ
"thành phần nhỏ bé" này của Giáo



Hội là Opus Dei, gìn giữ mỗi người
chúng ta và gìn giữ toàn thể nhân
loại.

Trong tuần thứ nhất mùa Vọng,
Phụng vụ mời gọi chúng ta suy ngẫm
việc Chúa đến vào ngày tận thế.
Thánh Phaolô tóm tắt cho chúng ta
những thực tại cuối cùng sẽ diễn ra
cùng với việc Chúa chúng ta lại đến
trong vinh quang. Nếu bởi tội Ađam
mà mọi người đều phải chết, thì nhờ
Đức Kitô tất cả sẽ được sống lại.
Nhưng mỗi người theo thứ tự của
mình: Đức Kitô là hoa quả đầu mùa,
tiếp đến là những người thuộc về Đức
Kitô. Rồi đến ngày tận thế, khi Người
giao vương quốc lại cho Thiên Chúa
Cha sau khi đã phá hủy mọi uy lực,
quyền bính, sức mạnh… Khi tất cả mọi
sự đã quy phục Người, thì chính Chúa
Con cũng sẽ quy phục Đấng đã đặt
mọi sự dưới chân Người, vì Thiên
Chúa là chủ mọi sự và mọi loài. [1]



Suy niệm chân lý đức tin nói trên sẽ
đong đầy trong ta niềm hy vọng, sức
mạnh và sự an ủi, đặc biệt khi chúng
ta trải nghiệm sự hữu hạn của thân
phận con người hiện tại, bao gồm cả
những bệnh tật và cái chết, những
thất bại trong cuộc hành trình dương
thế này, cũng như những khốn khổ
của bản thân chúng ta và của mọi
con người. Thế gian này không thiếu
những chiến thắng của sự dữ – mặc
dù chỉ là chiến thắng theo nghĩa bên
ngoài! Nhưng điều đó không làm
chúng ta nản chí nếu chúng ta bám
chặt lấy niềm trông cậy thiêng liêng.
Thiên Chúa, Đấng công bình và giàu
lòng xót thương, không bao giờ quên
con cái Người, mặc dù Người có thể
trì hoãn việc tưởng thưởng và trừng
phạt.

Vài tuần trước, trong Kinh Phụng vụ,
các linh mục đã đọc lời Thánh
Augustinô. Khi chú giải về chân lý
đức tin này, Thánh nhân đã viết:
"Thiên Chúa sẽ đến trong tương lai



khi tất cả các quốc gia trên mặt đất
đấm ngực khóc than. Trước kia,
Người đã đến qua các nhà giảng
thuyết và Người hiện diện khắp thế
giới. Đừng chống lại việc Chúa đến
lần thứ nhất để không sợ hãi việc
Người đến lần thứ hai." [2] Lời nhắn
nhủ của vị Giám mục thánh thiện
thành Hippo luôn hợp thời. Ngài bảo
các Kitô hữu phải "dùng thế gian, chứ
không phải trở thành nô lệ của nó.
Điều đó có ý nghĩa gì? Thưa có nghĩa
là có mà như không có. Vị Tông đồ,
người không biết vội vàng, đã chờ
đợi không sợ hãi cho đến khi Chúa
đến, đã bảo như thế. Tình yêu Kitô
hữu gì mà lại sợ việc Chúa Kitô lại
đến? Anh em thân mến, anh em
không thấy ngượng ngùng xấu hổ
sao? Chúng ta yêu mến Chúa nhưng
lại sợ Ngài lại đến. Chúng ta có thực
sự chắc rằng chúng ta yêu mến Chúa
không? Hay là chúng ta yêu tội lỗi
của mình hơn? Vậy, hãy chê ghét tội
lỗi chúng ta và yêu mến Chúa, Đấng
sẽ trừng phạt tội lỗi. Người sẽ đến, dù



chúng ta muốn hay không. Đừng suy
nghĩ rằng bây giờ Người chưa đến
nên Người sẽ không bao giờ đến nữa.
Người sẽ đến nhưng bạn không biết
là khi nào; ước gì Người thấy bạn sẵn
sàng, và việc bạn không biết khi nào
Người đến sẽ không làm bạn bị
động." [3]

Việc Đức Kitô trở lại không gây sợ hãi
hay lo lắng cho những người có niềm
tin. Trái lại, nó phải là phần thưởng
cho việc thực thi những điều tốt lành,
bình thường và âm thầm. Hãy là và
hành xử như những Kitô hữu đích
thực để giúp Chúa mở rộng vương
quốc của Ngài, một vương quốc hiện
đang lớn mạnh cách kín đáo cho đến
khi nó được tỏ hiện cách trọn vẹn
trong ngày tận thế. Thánh Josemaria
thường xuyên nhắc nhở chúng ta
chân lý này. "Một nhiệm vụ vĩ đại
đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta
không thể cứ mãi thụ động, vì Chúa
dạy rõ ràng rằng hãy lo làm việc cho
đến khi Ta trở lại (Lc 19,13). Trong



khi chờ đợi Chúa trở lại… chúng ta
không thể cho phép mình nghỉ ngơi.
Việc mở rộng nước Chúa không chỉ là
nhiệm vụ chính thức của một số
thành viên trong Hội Thánh, những
vị đại diện Đức Kitô vì họ đã được
xức dầu thánh từ Người. Thánh Tông
đồ dạy: Vos autem estis Corpus Christi
(1 Cr 12,27), Các con cũng là thân thể
Chúa Kitô, và có một mệnh lệnh đặc
biệt phải chu toàn." [4]

Có lẽ chúng ta hay nghĩ rằng mình
không có "khả năng" hay kém cỏi,
hoặc rằng nhiệm vụ chúng ta đang
thi hành quá đơn điệu, chẳng tác
động mấy đến các linh hồn và thế
giới này. Đó cũng chính là những suy
tư của Thánh Josemaria khi Ngài tị
nạn tại một cơ quan ngoại giao trong
thời kỳ bắt đạo ở Tây Ban Nha. Bị
tước mất tự do thi hành sứ vụ linh
mục, bị hạn chế - như ai đó bảo - đến
mức gần như không còn hoạt động
bên ngoài nào, đồng hành với một
vài thành viên Opus Dei, Ngài đã



động viên họ bằng những lời này:
"Cuộc sống của Cha giờ thật đơn
điệu! Làm sao Cha có thể làm cho các
quà tặng của Thiên Chúa sinh hoa kết
quả trong tình trạng bị buộc phải
hưu non thế này, trong tình hình đen
tối Cha đang đối diện đây? Xin các
con đừng quên rằng mình có thể
giống như những ngọn núi lửa bị
băng tuyết bao phủ bên ngoài, nhưng
bên dưới những tảng băng đó đang
che dấu một ngọn lửa cuồng nhiệt
bên trong. Bên ngoài, vâng, các con
có thể bị che phủ bởi những tảng
băng đơn điệu, tăm tối; bên ngoài có
vẻ các con đang bị trói buộc. Nhưng
bên trong, ngọn lửa không ngừng
bùng cháy, và các con không ngừng
bù đắp việc thiếu các hoạt động bên
ngoài bằng những hoạt động nội tâm
hết sức sâu sắc. Bằng cách nghĩ đến
tất cả anh chị em của chúng ta, việc
kém hoạt động của chúng ta sẽ mang
lại biết bao hoa trái! Từ những hoạt
động tông đồ có vẻ ngoài nghèo nàn



ấy sẽ mọc lên những tòa kiến trúc
nguy nga trong tương lai." [5]

Cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha
Phanxicô cũng nhắc nhở chúng ta
điều đó: "Chính trong cách sống yêu
thương và làm chứng cho Đức Kitô
qua các việc làm hằng ngày mà
chúng ta được mời gọi nên thánh…
Trong gia đình, trên đường phố, ở
nơi làm việc, ở nhà thờ, trong mọi lúc
và mọi hoàn cảnh sống, con đường
nên thánh đang rộng mở. Đừng nản
chí theo đuổi con đường ấy. Chỉ mình
Chúa mới ban cho chúng ta ân sủng.
Thiên Chúa chỉ yêu cầu điều này: đó
là chúng ta hãy kết hiệp với Ngài và
phục vụ anh chị em mình." [6]

Các con thân mến, chúng ta hãy rút
ra những kết quả của bản thân từ
thực tế cuộc sống. Từ giường bệnh,
hay trong việc nội trợ ở nhà, hoặc
giữa công việc bận rộn nhất, trong
thinh lặng của phòng thí nghiệm hay
trên ruộng đồng, bất cứ nơi đâu,



bằng tinh thần Opus Dei, nếu chúng
ta dâng tất cả những điều đó lên
Chúa, chúng ta sẽ tích cực cộng tác
với Chúa trong việc mở mang Vương
Quốc của Người nơi trần gian này, và
chuẩn bị cho cuộc trở lại vinh quang
của Người, biến cố sẽ đong đầy tâm
hồn chúng ta bằng hạnh phúc.

Mấy tháng qua cha thường nhắc
chúng con rằng trên Thiên Đàng giờ
đây đã có vô số các chân phước của
Hội đang được hưởng phúc vinh
quang. Chúng ta đang kết hợp mật
thiết với các ngài qua tín điều Các
Thánh Thông Công. Các ngài đang trợ
giúp sự yếu đuối của chúng ta,
chuyển cầu cho những ước nguyện
của chúng ta và giúp chúng ta bằng
nhiều cách thức. Đức Giáo Hoàng
Bênêđitô XVI đã nhắc lại một chân lý
mặc khải: "Về việc Đức Kitô chắc
chắn sẽ lại đến…, chúng ta được biết
rằng Người sẽ không đến một mình
nhưng với tất cả các Thánh của
Người." [7]



Vui dường nào khi biết rằng trong vô
số các Thánh đang ở cùng Đức Kitô
trên Thiên Đàng và sẽ cùng xuống
trần gian với Người trong đoàn tùy
tùng vinh quang sẽ có những người
mà chúng ta quen biết! Nhờ lòng
Chúa thương xót, mỗi người chúng ta
cũng sẽ được ở trong số đó nếu
chúng ta trung thành với ơn gọi của
mình. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI
viết tiếp: "Như thế, mỗi vị Thánh đi
vào lịch sử đã góp thêm một phần
nhỏ bé vào việc Đức Kitô sẽ đến lần
thứ hai, đó là việc Người lại bước vào
thời gian để cho chúng ta được thấy
hình ảnh của Người trong một chiều
kích mới và đảm bảo với chúng ta sự
hiện diện của Người. Đức Giêsu Kitô
không thuộc về quá khứ, Người cũng
không bị giới hạn bởi tương lai xa xôi
mà có lẽ chúng ta cũng không dám
mong đợi. Người đến với một đoàn
rước vĩ đại gồm các Thánh. Cùng với
các Thánh của Người, Người đang
trên đường đến với chúng ta, đến
trong hiện tại của chúng ta." [8]



Mùa Vọng cũng giúp chúng ta chuẩn
bị đón Chúa Giêsu trong tinh thần
của mùa Giáng Sinh, khi chúng ta
tưởng nhớ việc Người được sinh ra
làm người bằng xương bằng thịt.
Phụng vụ mời gọi chúng ta chuẩn bị
cho sự kiện này, đặc biệt từ ngày 17
tháng 12 trở đi. Đây luôn là thời gian
để gặp gỡ Chúa Giêsu, Người vẫn
thường xuyên đến với tâm hồn
chúng ta, trên hết là qua việc rước lễ
mỗi ngày và bằng cách thiêng liêng
trong rất nhiều thời điểm khác. Các
cuộc gặp gỡ ấy diễn ra rất đặc biệt
trong bầu khí thiêng liêng của mùa
Vọng, và càng lớn dần lên khi chúng
ta càng tiến gần đến Lễ Sinh Nhật
của Người.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi
chúng ta suy niệm về việc Chúa giáng
sinh: "Đại lễ của Tin tưởng và Hy
vọng vượt thắng mọi mơ hồ và bi
quan. Và lý do cho niềm hy vọng của
chúng ta là: Thiên Chúa ở cùng chúng
ta và Chúa vẫn tin tưởng chúng ta!



Hãy suy niệm điều này thật kỹ…
Chúa đến để ở với nhân loại, Người
chọn trần gian để ở lại cùng con
người, tại chính nơi con người đang
sống trong vui tươi cũng như sầu
khổ. Vì thế, trần gian không còn là
"thung lũng của nước mắt", trái lại, là
nơi mà chính Chúa đã đến cắm lều
của Người, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ
con người, là nơi Thiên Chúa liên kết
với con người." [9]

Mùa Phụng vụ mà chúng ta mới bắt
đầu để chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh
đặt chúng ta trước mầu nhiệm nhập
thể của Con Thiên Chúa, trước "kế
hoạch yêu thương" [10] mà qua đó
Chúa Cha muốn kéo chúng ta đến với
Người, trong Chúa Con và qua Chúa
Thánh Thần, nhờ đó chúng ta có thể
đạt được sự kết liên trọn vẹn trong
niềm vui và an bình với Người. Hãy
gạt sang một bên mọi bi quan, mặc
dù đôi lúc chúng trỗi dậy khi nhìn
thấy sự dữ dường như chiến thắng sự
lành, ngay trong bản thân chúng ta



cũng như trong xã hội. "Một lần nữa,
mùa Vọng mời gọi chúng ta, giữa quá
nhiều khó khăn, hãy canh tân niềm
xác tín rằng Chúa đang hiện hữu:
Người đã xuống thế gian, làm người,
một con người như chúng ta, để hoàn
tất kế hoạch yêu thương của Người.
Và Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cũng
hãy trở nên một dấu chỉ của hành
động của Người giữa thế gian. Qua
niềm tin, lòng cậy và tình mến của
chúng ta, Người muốn lại đến với thế
giới và lại thắp lên ánh sáng của
Người để chiếu soi bóng đêm u tối
của chúng ta." [11]

Việc Đức Kitô đến trong vinh quang
sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi bất công
và tội lỗi. Nhưng chúng ta hãy
nghiêm túc suy ngẫm việc Chúa đang
mời gọi chúng ta giúp Ngài chuyển
đến các linh hồn những hoa trái của
ơn cứu độ. Hàng triệu người, chưa
được biết điều này, đang chờ đợi sự
biểu lộ của các con cái Chúa; [12] và
của các con, của cha, của hết mọi



người nam nữ thành tâm thiện chí.
Bằng hành động và lời nói, chúng ta
phải cho họ thấy rằng thế giới mà
chúng ta đang sống, với tất cả những
vấn nạn và thất bại của nó, không
thể bị hạ thấp thành một nơi chốn
khốn khổ mà chúng ta đã bị "ném
vào" bởi một định mệnh mù quáng
và bất nhân; nhưng đó phải là nơi
gặp gỡ đầy niềm vui với Thiên Chúa
giàu lòng xót thương, Đấng đã gửi
chính Con của Ngài xuống thế gian,
Đấng nâng đỡ Giáo Hội qua sự hiện
diện liên lỉ của Chúa Thánh Thần.

Trong những ngày tới, mọi người
trong hầu hết các quốc gia sẽ tìm
kiếm an bình và hạnh phúc. Chúng ta
hãy lại hợp tiếng cất lên bài thánh ca
Giáng Sinh đầu tiên: Vinh danh Thiên
Chúa trên trời và bình an dưới thế cho
người Chúa thương! [13] Ngày xưa đó
là lời các thiên thần đã hát; giờ đây
người Kitô hữu chúng ta cần cất lên
lời ấy bằng chính gương sống tốt
lành và những lời yêu thương và tha



thứ, bằng những việc tông đồ liên lỉ
của chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bạo
lực bị chế ngự bởi sức mạnh của yêu
thương trong mọi lãnh vực đời sống.
Xin cho những khát khao điều tốt
lành và yêu thương mà con người
trao cho nhau trong những ngày này
thực sự xâm nhập vào mọi môi
trường sống hằng ngày. Chúng ta hãy
dâng ước nguyện của chúng ta lên
Thiên Quốc nhờ sự cầu bầu của Mẹ
Maria Chí Thánh, cùng sự chuyển
cầu của Thánh Giuse, Thánh
Josemaria và của tất cả các Thánh.
Cha xin các Ngài và tất cả các con kết
hợp cùng với lời khẩn nguyện liên lỉ
của cha cho Giáo Hội và Đức Giáo
Hoàng, cho Hội và từng thành viên,
cộng tác viên, cho cả thế giới.

Cha muốn các con chia sẻ niềm vui
của cha khi cha dâng Thánh Lễ tạ ơn
trọng thể kính Chân phước Avaro del
Portillo tại nhà thờ chính tòa



Maxcơva. Đó là một biểu hiện nữa
của tâm tình tri ân dâng lên Chúa Ba
Ngôi, hợp với rất nhiều Thánh Lễ tạ
ơn diễn ra tại nhiều thành phố trên
khắp thế giới.

Cha muốn kết thư bằng việc khích lệ
các con hãy thưởng thức Christus
natus est nobis trong Phụng vụ: Chúa
Kitô đã sinh ra cho chúng ta. Chúa
yêu thương chúng ta biết chừng nào!
Người muốn chúng ta sống trong
Người luôn! Xin hãy cầu nguyện với
Thánh Gia Thất cho các ý nguyện của
cha.

Với tất cả lòng mến yêu, cha chúc
lành cho tất cả các con.

Cha của các con,

+ Javier

Rôma, ngày 1 tháng 12 năm 2014



Ghi chú:

[1] 1Cr 15,22-28.

[2] Thánh Augustinô, Diễn giải Thánh
vịnh, 95, 14-15 (CCL 39, 1351-1353).

[3] Tài liệu đã dẫn.

[4] Thánh Josemaría, Khi Đức Kitô đi
qua, số 121.

[5] Thánh Josemaría, Ghi chép từ một
buổi suy niệm, ngày 6 tháng 7 năm
1937.

[6] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo
huấn trong buổi triều yết chung,
ngày 19 tháng 11 năm 2014.

[7] Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI,
Giáo huấn, ngày 21 tháng 12 năm
2007.

[8] Tài liệu đã dẫn



[9] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo
huấn trong buổi triều yết chung,
ngày 18 tháng 12 năm 2013.

[10]Xem Ep 1,9.

[11] Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI
Giáo huấn trong buổi triều yết
chung, ngày 5 tháng 12 năm 2012.

[12] Xem Rm 8,19.

[13] Lc 2,14.

pdf | document generated
automatically from https://opusdei.org/

vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-
thang-12-nam-2014/ (30-03-2026)

https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-thang-12-nam-2014/
https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-thang-12-nam-2014/
https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-thang-12-nam-2014/

	Thư Đức Giám quản – tháng 12 năm 2014

