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“Zorg dragen voor
kleine dingen”

Zorg hebben voor kleine dingen
vereist voortdurende
versterving, het is dé weg om
het leven van anderen
aangenamer te maken. (De
Voor, 991)

6 april

Als ik denk aan de mensen onder u
die er met het voorbijgaan der jaren
nog altijd plezier in hebben te
dromen —loze kinderdromen, zoals
die van Tartarin de Tarascon— over
de leeuwenjacht thuis in de gang



waar hoogstens ratten zijn en verder
niet veel bijzonders; als ik aan hen
denk, zei ik, heb ik zin de goddelijke
grootsheid van het trouw vervullen
van de gewone dagelijkse plicht in
herinnering te brengen, een
grootsheid die bereikt wordt door
strijd die de Heer met vreugde
vervult en waarvan Hij als enige bij
ieder van ons weet heeft.

Weest ervan overtuigd, dat u meestal
geen schitterende heldendaden hoeft
te verrichten, onder andere niet
omdat u de gelegenheid daartoe niet
eens krijgt. Maar aan de andere kant
zult u alle kans krijgen om uw liefde
voor Jezus Christus te bewijzen in
kleine dingen, in het gewone (...)

Daarom moeten U en ik dus de
gelegenheden die zich voordoen te
baat nemen, ook de meest
onbeduidende, om ze te heiligen,
onszelf te heiligen en hen te heiligen
die samen met ons dezelfde



dagelijkse inspanningen leveren,
zodat we in ons leven de zoete en
aantrekkelijke last van de
medeverlossing voelen.

Vrienden van God, 8-9
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