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“Zonder Hem
kunnen wij niets”

Wanneer je de trots – de
hoogmoed! – in je voelt
opborrelen, en je je beschouwt
als een supermens, dan wordt
het tijd dat je uitroept: nee, dat
niet! Dan zul je de blijdschap
ervaren van een goed kind van
God, dat met fouten door het
leven gaat, maar toch goed
doet. (De Smidse, 1054)

19 december

Zie je dat het belangrijk is Jezus te
kennen en met liefde naar zijn leven



te kijken? Ik ben dikwijls in de
heilige Schrift op zoek gegaan naar
de definitie, naar de beschrijving van
het leven van Jezus en die heb ik
gevonden in een paar woorden van
de heilige Geest: Pertransiit
benefaciendo, Hij ging weldoende
rond (Hand. 10,38). Iedere dag van
zijn leven op aarde, van zijn geboorte
tot aan zijn dood, ging Hij weldoende
rond, iedere dag bracht Hij door met
het goede te doen. En op een andere
plaats zegt de heilige Schrift: bene
omnia fecit, Hij heeft alles welgedaan
(Mc. 7,37), Hij heeft alles tot een goed
einde gebracht, wat Hij deed was
alleen maar goed.

En jij? En ik? Laten we eens kijken of
er dingen zijn die wij moeten
verbeteren. Ik zie bij mijzelf veel
waaraan ik moet werken, en omdat
ik besef dat ik niet in staat ben om op
eigen krachten het goede te doen, en
omdat Jezus ons heeft gezegd dat wij
zonder Hem niets kunnen (vgl. Joh.



15,5), willen wij, jij en ik, de hulp van
de Heer afsmeken op voorspraak van
zijn Moeder, in een intiem gesprek
dat eigen is aan mensen die van God
houden. Meer zeg ik er niet over,
want ieder van jullie moet zelf
spreken, volgens je eigen behoeften.
Nu ik jullie deze raad geef, pas ik
deze leer, in stilte, op mij en mijn
eigen ellende toe.

Christus komt langs, 16
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