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“Zij opent ons de
weg naar het Rijk
der Hemelen”

Laat je liefde tot de Maagd
Maria dieper en
bovennatuurlijker worden. Ga
niet alleen naar haar toe om te
vragen, maar ook om te geven:
geef haar je genegenheid en je
liefde voor haar goddelijke
Zoon. Laat haar deze liefde zien
door je inzet voor anderen, die
ook haar kinderen zijn. (De
Smidse, 137)

19 mei



Laten we eens te meer terugkeren
naar de ervaring van elke dag, naar
onze omgang met onze aardse
moeders. Wat verlangen zij ondanks
alles van hun kinderen, die vlees zijn
van hun vlees en bloed van hun
bloed? Hun grootste verlangen is hen
dicht bij zich te houden. Als hun
kinderen opgroeien en het
onmogelijk is hen bij zich te houden,
dan zien ze vol ongeduld uit naar
nieuws van hen, alles wat hun
overkomt, roert hen diep: van een
lichte ziekte tot de belangrijkste
gebeurtenissen.

Kijk: voor onze Moeder Maria
houden we nooit op klein te zijn,
want zij opent ons de weg naar het
Rijk der Hemelen, dat gegeven wordt
aan hen die zijn als kinderen (vgl.
Mat 19, 14). Wij moeten ons nooit
losmaken van onze Vrouwe. Hoe
eren wij haar? Door met haar om te
gaan, met haar te spreken, haar onze
liefde te tonen, in ons hart de



gebeurtenissen van haar leven
aandachtig te overwegen, door haar
onze strijd, onze successen en onze
nederlagen te vertellen.
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