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Wil - Energie - Voorbeeld. -
Doen wat er gedaan moet
worden... Zonder aarzeling...
Zonder vals zelfmedelijden...
Zonder dit alles zou Cisneros
geen Cisneros zijn geworden;
Teresia van Ahumada geen
heilige Teresia van Avila...;
Iñigo van Loyola geen heilige
Ignatius... God en
onverschrokkenheid! Regnare
Christum volumus! Wij willen
dat Christus heerst. (De Weg,
11)



30 juli

«Miles» - soldaat, noemt de Apostel
de christen.

Nu, in deze heilige en christelijke
strijd van liefde en vrede om het
geluk van alle zielen zijn er in Gods
linies vermoeide soldaten, hongerig,
zwaargewond - maar blij: in hun hart
dragen zij het zekere licht mee van
de overwinning.

De Voor, 75

Je weet niet of wat je overkomt
lichamelijke matheid is of een soort
innerlijke moeheid, of allebei tegelijk
: je strijdt zonder dat je strijd levert,
zonder lust om tot een echte,
duidelijke verbetering te komen,
zodat je in staat zult zijn om de zielen
aan te steken met de vreugde en de
liefde van Christus.



Ik wil je herinneren aan de
duidelijke woorden van de Heilige
Geest: alleen degene die legitime -
werkelijk en ondanks alles - heeft
gestreden zal de zegekrans
ontvangen.

De Voor, 163

pdf | Document automatisch
aangemaakt door https://opusdei.org/nl/

dailytext/wil-energie-voorbeeld/
(26-5-2025)

https://opusdei.org/nl/dailytext/wil-energie-voorbeeld/
https://opusdei.org/nl/dailytext/wil-energie-voorbeeld/

	“Wil – Energie – Voorbeeld”

