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“Hecht je hart niet
aan iets
vergankelijks”

Hecht je hart niet aan iets
vergankelijks: volg Christus na
die arm wilde zijn voor ons, en
niets had om zijn hoofd op te
laten rusten. – Vraag Hem dat je
je, midden in de wereld, van
alles los kunt maken en
daarvoor geen uitvluchten
zoekt. (De Smidse, 523)

30 januari



Wij zijn gewone mensen, doorsnee
christenen, opgenomen in de
bloedbaan van de maatschappij en
de Heer wil, dat we juist te midden
van ons werk en ons beroep heilig en
apostolisch zijn. Dat betekent dat we
onze heiliging moeten zoeken in ons
werk, in het heiligen daarvan en in
de hulp aan anderen zich te heiligen
in hun werk. Wees ervan overtuigd,
dat dit de plaats is waar God als een
zorgzame Vader en Vriend op ons
wacht. En bedenk, dat u, als u uw
werk op verantwoorde wijze doet,
niet alleen voorziet in uw financiële
behoeften, maar ook de meest
rechtstreekse bijdrage levert aan de
vooruitgang van de maatschappij, de
lasten van anderen verlicht en steun
verleent aan hulpacties op plaatselijk
of mondiaal niveau ten behoeve van
minder bedeelde individuen of
volkeren.

Als we ons gewoon gedragen als onze
gelijken en met een bovennatuurlijke



visie, dan doen we niets anders dan
het volgen van het voorbeeld van
Christus, waarlijk God en waarlijk
Mens. Zie hoe zijn leven vol is van
het vanzelfsprekende. Dertig jaar
lang blijft Hij in het verborgene,
zonder de aandacht te trekken,
werker onder de werkers, en in zijn
dorp kent men Hem als de zoon van
de timmerman. Bij zijn openbare
leven zien we evenmin iets vreemds
of iets dat uit de toon valt. Hij
verzamelde vrienden om zich heen
net zoals ieder ander en
onderscheidde zich in zijn gedrag in
niets van hen. Zodat Judas zelfs, als
hij een teken moet afspreken om
Hem aan te wijzen, zegt: Die ik zal
kussen, Hij is het (Mat 26, 48). Er was
niets buitensporigs aan Hem. Ik ben
zeer geroerd door die gedragsregel
van onze Meester die als mens onder
de mensen door het leven gaat.

Vrienden van God, 120-121
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