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“Dagelijks een tijd van meditatie”
Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt om dagelijks enkele lessen bij te wonen, alleen omdat je daardoor enige kennis opdoet - die toch heel beperkt is, waarom leg je dan ook niet regelmatig een bezoek af bij de Meester, die jou altijd graag les geeft in de wetenschap van het innerlijk leven, die de smaak en de inhoud heeft van het eeuwige. (De Voor, 663)
9 oktober
Wat is de waarde van een mens of van de grootste beloning op aarde in vergelijking met Jezus Christus, die steeds op je wacht!

De Voor, 664
Dagelijks een poosje meditatie - vereniging in vriendschap met God - hoort bij een mens die zijn leven op de juiste wijze weet te benutten; bij gewetensvolle christenen die consequent te werk gaan.

De Voor, 665
Mensen die verliefd zijn kunnen geen vaarwel zeggen - ze zijn altijd bij elkaar.

Jij en ik, houden wij zo van de Heer?

De Voor, 666
Merk je niet dat veel mensen met wie je omgaat een grote fijnzinnigheid en gevoel aan de dag leggen in het contact met degenen van wie ze houden: hun verloofde, vrouw, kinderen, familie!

Zeg tegen hen en leg dat jezelf ook op! - dat de Heer niet minder verdient: dat ze Hem ook zo behandelen! En raad hen aan die fijnzinnigheid en dat gevoel niet te verliezen, maar deze met Hem en door Hem te beleven. Dan zullen ze een geluk krijgen dat ze nooit hadden verwacht, ook hier op aarde.

De Voor, 676
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