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“Christus zegt tegen
u en mij dat Hij ons
nodig heeft”

Devotie voor Kerstmis. - Ik
glimlach niet, als ik je de rotsen
van boomschors zie bouwen en
de eenvoudige lemen beeldjes
zie rangschikken rond de stal. -
Je bent me nooit volwassener
voorgekomen dan nu, nu je op
een kind lijkt. (De Weg, 557)

3 januari

Bij ieder kerstfeest kijk ik met plezier
naar de figuurtjes die het Kindje



voorstellen. Ze laten zien hoe klein
Onze Lieve Heer zich heeft gemaakt
en ze herinneren mij eraan dat God
ons roept, dat de Almachtige zich wil
laten zien als hulpbehoevend en
afhankelijk van ons, de mensen.
Vanuit de kribbe zegt Jezus tegen jou
en mij dat Hij ons nodig heeft, dat Hij
graag wil dat we zonder enig
voorbehoud een christelijk leven
leiden, een leven van overgave, werk
en vreugde.

We zullen nooit echt gelukkig zijn als
we Jezus niet van harte navolgen en
als we niet, zoals Hij, nederig weten
te zijn. De vraag dringt zich weer op:
zien jullie waar Gods grootheid
verborgen is? In een voerbak, in
windsels, in een stal. Er kan alleen
een verlossende werking van ons
leven uitgaan als we nederig zijn, als
we ophouden aan onszelf te denken
en als we ons verantwoordelijk
voelen voor anderen.



Het gebeurt vaak, ook bij mensen
van goede wil, dat persoonlijke
conflicten tot grote zorgen leiden
zonder dat er objectieve redenen aan
ten grondslag liggen. De oorzaak ligt
in een tekort aan zelfkennis wat leidt
tot hoogmoed: het kan de wens zijn
om in het middelpunt van de
belangstelling en de waardering te
staan of een goed figuur te slaan, het
kan de weigering zijn het goede te
doen om vervolgens te verdwijnen,
of het streven naar persoonlijke
zekerheid. En velen die een diepe,
vrede zouden kunnen hebben en met
blijdschap in het leven zouden
kunnen staan, zijn door hun trots en
eigenwaan ongelukkig en
onvruchtbaar.

Christus was nederig van hart. (Mt.
11, 29) In de loop van zijn leven heeft
Hij voor zichzelf geen enkele
uitzondering, geen enkel voorrecht
gewild.
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