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“Christus moet opnieuw onder de armen worden gebracht”
De massa's zijn - het pad van de terechte ontevredenheid - ingeslagen en ze blijven die richting volgen. Droevig, maar hoeveel van de mensen die geestelijk of materieel in nood verkeren, zijn door ons toedoen rancuneus! Christus moet opnieuw onder de armen en eenvoudigen worden gebracht: juist bij hen is Hij het liefst. (De Voor, 228)
21 juli
De armen - zei een vriend van ons - zijn het beste boek dat ik over geestelijke zaken heb en ze nemen in mijn gebed de belangrijkste plaats in. Het doet me verdriet om hen te zien en Christus zo in hen te zien. En omdat het me verdriet doet, begrijp ik dat ik van Hem houd en dat ik van hen houd.

De Voor, 827
De Heer hield zoveel van de mensen, dat Hij vlees geworden is en onze menselijke natuur aannam. Hij wilde dagelijks in contact zijn met armen en rijken, met rechtvaardigen en zondaars, met jongeren en ouderen, met heidenen en joden.
Hij sprak met iedereen: met mensen die veel van Hem hielden, maar ook met hen die alleen maar probeerden zijn woorden te verdraaien om Hem te kunnen veroordelen.

Probeer jij je te gedragen als de Heer?

De Smidse, 558
Ben je niet blij de armoede van Jezus van zo dichtbij te ervaren...? Het is mooi om zelfs het noodzakelijke niet te hebben! Maar beleef de armoede wel zoals Hij: verborgen en in stilte.

De Smidse, 732
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