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“Bidden is spreken
met God. Maar
waarover?”

Je hebt me geschreven: “Bidden
is spreken met God. Maar
waarover?” - Waarover? Over
Hem, over jezelf: je vreugden, je
verdriet, je successen en
mislukkingen, je edele ambities,
je dagelijkse zorgen..., je
zwakheden! Je dankbaarheid
en je wensen, je Liefde en je
eerherstel. Kortom: Hem
kennen en jezelf kennen: met
Hem omgaan! (De Weg, 91)



4 februari

Een gebed tot de God van mijn leven
(Ps. 41,9). Als God voor ons het leven
is, dan zal het ons niet verbazen dat
ons christelijk leven met gebed
verweven moet zijn. Maar beschouw
het gebed niet als een handeling die
je verricht en die je meteen weer
achter je laat. De rechtvaardige vindt
zijn welbehagen in de wet van Jahwe
en over zijn wet peinst hij dag en
nacht (Ps. 1,2). In de ochtend denk ik
aan U (vgl. Ps. 62,7) en in de avond
stijgt mijn gebed als wierook naar U
op (vgl. Ps. 140,2). De hele dag kan
een tijd van gebed zijn: van de avond
tot de morgen en van de morgen tot
de avond. Het gaat nog verder: de
Schrift herinnert ons eraan dat zelfs
slapen gebed moet zijn (vgl. Deut.
6,6-7).

(...)



Het gebedsleven moet overigens
kunnen steunen op de momenten die
wij iedere dag uitsluitend
bestemmen voor een ontmoeting met
God. Tijd voor een gesprek, zonder
het lawaai van woorden, als het kan
bij het tabernakel, om Onze Lieve
Heer ervoor te bedanken dat Hij al
twintig eeuwen – zó alleen! – op ons
wacht. Deze dialoog met God is
mentaal gebed, van hart tot hart,
waar heel onze ziel bij betrokken is:
het verstand en de
verbeeldingskracht, het geheugen en
de wil. Zo’n gesprek draagt eraan bij
dat we aan ons armzalig menselijk
leven, ons gewone dagelijkse leven,
een bovennatuurlijke waarde geven.

Door deze tijden van gebed, door de
mondelinge gebeden en de
schietgebeden, kunnen we van onze
dag op een natuurlijke en
onopvallende manier een
voortdurende lofprijzing van God
maken. We zullen Hem bij ons



aanwezig hebben zoals verliefden
voortdurend in elkaars gedachten
zijn, en al onze handelingen – ook de
kleinste – zullen een grote
bovennatuurlijke uitwerking
hebben.

Als een christen de weg van een
voortdurende vertrouwelijkheid met
de Heer gaat – een weg voor
iedereen, en niet een smal pad voor
bevoorrechte mensen – dan zal het
geestelijk leven groeien en zeker en
sterk worden. Dan gaat de mens de
mooie en tegelijk veeleisende strijd
aan om de wil van God tot het einde
te vervullen.

Christus komt langs, 119
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