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“Als het je aan
apostolische ijver
ontbreekt, zul je
zonder kracht zijn”

Wat de Meester verlangt is dat
jij - midden in de wereld waarin
we leven en bij alles wat de
mensen ondernemen - zout en
licht bent. Licht dat het
verstand en het hart van allen
verlicht. Zout dat smaak geeft
aan het leven en het beschermt
tegen bederf. Maar als het je
aan apostolische ijver
ontbreekt, zul je zonder kracht
en zonder nut zijn. Je zult de
anderen teleurstellen en je



leven zal zijn doel
voorbijschieten. (De Smidse, 22)

25 augustus

Velen stellen zich de vraag - en het is
alsof ze zichzelf willen
rechtvaardigen - waarom ze zich in
het leven van anderen zouden
mengen. Omdat je als christen de
plicht hebt je in het leven van
anderen te mengen en hun van
dienst te zijn!

Omdat Christus zich ook in jouw en
in mijn leven heeft gemengd!

De Smidse, 24

Als je echt een 'andere Christus' bent
en je gedraagt als een kind van God,
zul je alles in vuur en vlam zetten,
waar je ook bent. Christus raakt alle
harten, Hij laat er niet één
onberoerd.



De Smidse, 25
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