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Andersdenkenden:
Opus Dei

José van Dijck was zondag 29
september te gast in
Andersdenkenden van de RKK,
de wekelijkse radio-
interviewrubriek van
presentator Gerard Klaasen. Zij
vertelt in dit interview over
haar leven en roeping tot het
Opus Dei (audio ca. 40
minuten).

4-10-2013



Als studente fysiotherapie verhuisde
José van Dijck in 1977 vanuit
Helmond naar Amsterdam en ging
wonen in een studentenhuis van het
Opus Dei. Aanvankelijk wilde ze zich
losmaken van het geloof en zocht ze
naar “argumenten om niet te
geloven”. Een vriendin gaf haar het
boek ‘De triptiek van het Godsrijk’
geschreven door pater N. van
Doornik MSC. Het boek bleek voor
haar een “sleutel tot geloof”.

José is nu woordvoerder van het
Opus Dei in Nederland en vertelt in
dit radio-interview over haar leven
en roeping tot het Opus Dei.
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