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Paus: We kunnen geen zwijgende medeplichtigen zijn van mensenhandel
Het geld dat omgaat in hun handel – smerige en sluwe handel – is met bloed besmeurd. Ik overdrijf niet: het is geld besmeurd met bloed.
9-2-2020
We kunnen geen zwijgende medeplichtigen zijn van mensenhandel, dat is namelijk een maffiafenomeen. En we kunnen nog veel minder actieve medewerkers eraan zijn, hoe indirect dan ook. Laten we, in het gezicht van degenen die leven van het ongeluk van anderen en profiteren van hun wanhoop, werken aan het overwinnen van de ongelijkheden die het voor de een mogelijk maakt om de ander tot slaaf te maken.
“Migranten zijn vaak het slachtoffer van mensenhandel. Dit gebeurt onder andere door de corruptie van degenen die bereid zijn alles te doen om zichzelf te verrijken.
Het geld dat omgaat in hun handel – smerige en sluwe handel – is met bloed besmeurd. Ik overdrijf niet: het is geld besmeurd met bloed.
Laten we bidden dat de roep van broeders en zusters migranten die het slachtoffer zijn van criminele mensenhandel gehoord en ter harte genomen wordt.”
De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de Kerk.
Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://popesprayer.va/
Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl
Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va.
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