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Paus: voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld
​Vandaag zijn er nog steeds vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. We kunnen niet de andere kant opkijken.
1-2-2021
"Vandaag zijn er nog steeds vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Psychisch geweld, verbaal geweld, fysiek geweld, seksueel geweld.
Het aantal geslagen, beledigde, verkrachte vrouwen is indrukwekkend.
De verschillende vormen van mishandeling die veel vrouwen ondergaan, zijn voorbeelden van lafhartig gedrag en een vernedering voor de hele mensheid. Voor de mannen en voor de hele mensheid.
De getuigenissen van de slachtoffers die het stilzwijgen durven te doorbreken, zijn een schreeuw om hulp die we niet kunnen negeren.
We kunnen niet de andere kant opkijken."
Laten we bidden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, opdat ze worden beschermd door de samenleving en dat hun lijden door iedereen wordt ingezien en gehoord.
De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de Kerk.
Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://popesprayer.va/
Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/?lang=nl
Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va.
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