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Paus Leo XIV
ontvangt de prelaat
van het Opus Dei in
audiéntie (16
februari 2026)

Op 16 februari bespraken zij
tijdens de ontmoeting
verschillende onderwerpen
over de huidige ontwikkelingen
van het Werk over de hele
wereld, en de Heilige Vader gaf
zijn apostolische zegen aan de
leden van het Opus Dei en allen
die deelnemen aan haar
apostolaat.



16-2-2026

Zijne Heiligheid paus Leo XIV
ontving vanochtend de prelaat van
het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocariz,
in audiéntie, vergezeld door zijn
hulpvicaris, Mgr. Mariano Fazio.
Tijdens het onderhoud verzekerde de
prelaat de Heilige Vader van de
genegenheid voor hem en van de
eenheid van de leden van het Opus
Dei met de paus en met de gehele
Kerk. Tevens bracht hij hun gebeden
over voor zijn persoon en voor de
intenties die hij in zijn hart draagt.

In een sfeer van openheid en
vertrouwen kwamen verschillende
onderwerpen aan bod, waaronder de
vooruitzichten en uitdagingen van
het evangelisatiewerk dat het Opus
Dei wereldwijd verricht, nu het de
nadering van zijn eerste eeuwfeest
tegemoet gaat.



De Heilige Vader merkte op dat het
proces van actualisering van de
statuten van het Opus Dei zich nog in
de studiefase bevindt en dat er
vooralsnog geen datum voor
publicatie kan worden vastgesteld.
Daarnaast werd het institutionele
standpunt ten aanzien van enkele
specifieke controverses in Argentinié
toegelicht. Ook werd gesproken over
de situatie van roepingen in de Kerk,
in het bijzonder over het contrast
tussen de groei in Afrika en de
uitdagingen waarmee Europa te
maken heeft.

Tijdens de audiéntie bood Mgr.
Ocariz de Heilige Vader een geschenk
aan, bestaande uit twee boeken: De
Kerk in de straat: de ontvangst van
Gaudium et Spes in zes heilige herders
[1], onlangs verschenen van de
augustijner priester Ramon Sala
Gonzdalez, waarin een hoofdstuk is
gewijd aan de heilige Jozefmaria; en
Yauyos, een avontuur in de Andes [2],



waarin Samuel Valero verslag doet
van het evangelisatiewerk van Opus
Dei-priesters in twee provincies van
Peru.

Aan het einde van de audiéntie
verleende paus Leo zijn apostolische
zegen, die hij uitdrukkelijk wilde
laten gelden voor alle leden van het
Opus Dei en voor allen die
deelnemen aan zijn apostolaat.

[1] «La Iglesia en la calle. La
recepcion de la Gaudium et spes en
seis santos pastores»

[2] «Yauyos, una aventura en los
Andes»
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