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Leren liefhebben wat God liefheeft, zoals Hij het liefheeft
In zijn toespraak na het bidden van de kruisweg heeft paus Benedictus XVI gisteren de jongeren opgeroepen tot naastenliefde en tot het geven van "het allerbeste van jezelf" aan "hen die minder fortuinlijk zijn".
20-8-2011
Het kruis, aldus Benedictus, "leert liefhebben wat God liefheeft, op de manier waarop Hij het liefheeft". De overwegingen bij de kruisweg waren geschreven door de Kleine Zusters van het Kruis, die met de armen werken, en hadden als thema het helpen van de armen.
Belangeloze liefde
Christus heeft zichzelf met een "belangeloze liefde" overgeleverd, zei de paus, en dat roept vragen op: "'Wat kunnen wij voor Hem doen? Welk antwoord zullen we Hem geven?' (...) Dierbare jonge vrienden, moge Christus' liefde voor ons jullie vreugde vermeerderen en jullie aanmoedigen op zoek te gaan naar hen die minder fortuinlijk zijn. Jullie staan open voor het idee jullie leven te delen met anderen, dus ga niet voorbij aan de andere kant als je geconfronteerd wordt met menselijk lijden, want daar verwacht God van jullie dat je het allerbeste van jezelf geeft: jullie vermogen tot liefhebben en compassie.
'Met anderen lijden'
Het lijden dat we in de kruisweg zien, vormt een oproep van Christus "onze levens in zijn voetsporen door te brengen en tekenen van zijn troost en verlossing te worden". Wat dat betekent, zette Benedictus uiteen met een citaat uit zijn eigen encycliek Spe Salvi: "Met en voor anderen te lijden; te lijden omwille van de waarheid en rechtvaardigheid; te lijden uit liefde en om iemand te worden die echt liefheeft - dat zijn de fundamentele elementen van menselijkheid, en die in de steek te laten, betekent de vernietiging van de mens zelf."
"Laten wij deze leringen vurig verwelkomen en ze in praktijk brengen. Laten wij kijken naar Christus, die op het wrede hout van het kruis hangt, en laten wij Hem vragen ons die mysterieuze wijsheid van het kruis te leren, waardoor de mens leeft. Het kruis was geen teken van mislukking, maar een uitdrukking van zelfgave in liefde die zelfs het hoogste offer van het eigen leven overstijgt."
'Gekruisigd uit liefde'
"De Vader wilde zijn liefde voor ons laten zien door de omhelzing van zijn gekruisigde Zoon: gekruisigd uit liefde. Door zijn vorm en betekenis vertegenwoordigt het kruis deze liefde van zowel de Vader als de Zoon voor mensen. Hier herkennen we de icoon van de hoogste liefde, die ons leert liefhebben wat God liefheeft, op de manier waarop Hij het liefheeft: dit is de Goede Boodschap die hoop aan de wereld geeft.""Laten wij onze blik nu op de Maagd Maria richten, die ons op Calvarië werd gegeven om onze Moeder te zijn, en laten wij haar vragen ons met haar liefdevolle bescherming te steunen op de weg van het leven, speciaal als wij door de nacht van het lijden gaan, zodat we standvastig aan de voet van het kruis kunnen blijven staan, zoals zij deed."
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