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“Ik heb besloten zelf
ook meer te
glimlachen”

Roger Bissonnette,
automonteur en buschauffeur,
woont in Québec, Canada. Het
onderricht van de heilige
Jozefmaria heeft hem geleerd
meer te glimlachen en zijn
karakter bij te slijpen. Zijn
getuigenis staat in de nieuwe
brochure ‘De vreugde van de
kinderen van God’, uitgegeven
door het Informatiebureau van
het Opus Dei.
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Roger Bissonnette (Québec, Canada)
is automonteur en buschauffeur van
de schoolbus. Hij woont met zijn
vrouw in Coteau-du-Lac. Ze hebben
twee volwassen kinderen.

“Ik heb samenzijns met de heilige
Jozefmaria op video gezien. Iets wat
indruk op me heeft gemaakt is zijn
blijde en aanstekelijke glimlach.
Daarna heb ik mensen leren kennen
met dezelfde echte glimlach. Ik
besloot zelf ook meer te glimlachen,
ondanks de tegenslagen die ik soms
in mijn werk ondervond. Een vriend
vroeg me wat ik toch deed om altijd
een goed humeur te hebben. Ik wist
niet wat ik hem moest antwoorden
en ik heb hem gezegd dat ik dat van
Jozefmaria Escrivá heb geleerd. Mijn
vrouw zegt dat ik zachter ben



geworden, dat ik een beetje van mijn
scherpte heb verloren.

"Ik was een praktiserend katholiek,
ging elke zondag naar de Mis, maar
ik ben nooit op het idee gekomen dat
ik de heiligheid zou kunnen zoeken.
Ik dacht, dat dat alleen voor priesters
en kloosterlingen was. Maar toen
mijn vrouw me een paar homilieën
van de heilige Jozefmaria te lezen
gaf, heb ik ontdekt dat ook ik heilig
kan worden. Dat was iets heel
nieuws.

"Ik had de slechte gewoonte om te
vloeken als ik in de loop van de dag
tegenslagen had, maar ik ging
beseffen dat ik een goed voorbeeld
moest geven en ik ben mijn
gewoontes gaan veranderen. Zoals in
veel garages in deze streek hingen er
in de mijne bepaalde kalenders die
niet erg passend zijn. Ik heb besloten
ze weg te halen.



"In het begin was het niet
gemakkelijk om alles wat ik hoorde
in praktijk te brengen. Maar ik heb
geleerd dat God een Vader is die
ondanks onze zwakheden van ons
houdt en dat ik steeds moet proberen
te beginnen en opnieuw te
beginnen.”
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