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Geestelijke leiding,
een licht op mijn pad

Michelle Murray is een
medewerker van het Opus Dei
en woont in de Canadese stad
Edmonton. Ze is moeder van
acht kinderen en acht
kleinkinderen. In het dagelijks
leven werkt zij als kunstenares.

28-11-2017

Ik ervaar de geestelijke leiding als
een licht op mijn pad, een veilige
manier om door te leven te reizen.
Na het lezen van het dagboek van de
heilige Faustina volede ik de



behoefte voor het ontvangen van
geestelijke leiding.

Toen ik ontdekte dat leden van het
Opus Dei geestelijke leiding kunnen
bieden, wist ik zeker dat het mijn pad
was. Al jaren heeft de geestelijke
leiding elke hobbel op mijn
levenspad geéffend en mij innerlijke
rust geschonken. Ik besef dat
Christus mij persoonlijk toespreekt
via dit christelijke vormingsmiddel.

Door het gebruik van clair-obscur,
een schildertechniek waarbij de
licht-donkercontrasten sterker
worden uitgebeeld dan ze in
werkelijkheid vaak zijn, in mijn werk
als kunstenares, heb ik veel geleerd
over het gebruik van licht en
schaduw in mijn schilderijen. Op een
goed schilderij wordt het oog zodanig
over het doek geleid, dat de schilder
het licht vast weet te leggen. Op
dezelfde wijze geeft de geestelijke
leiding op onze levensweg licht in de



duisternis, een veilige weg: een weg
naar heiligheid.

Het dagboek van de heilige Faustina is
ook verkrijgbaar bij Stichting De
Boog.

Meer informatie over medewerkers
van het Opus Dei.
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