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Een uitnodiging om
te leven uit het
geloof

Bobo Lee Yuen Chun is
verzekeringsagent in
Hongkong. Zij ontving twaalf
jaar geleden het doopsel. “De
heilige Jozefmaria heeft me
geleerd hoe ik moet bidden, hoe
ik een intieme vriendschap met
Jezus Christus kan hebben.”

18-4-2004

De eerste keer dat ik over Jozefmaria
Escrivá heb horen praten was toen ik



aan de universiteit studeerde. In die
tijd ontving ik catechismuslessen als
voorbereiding op mijn doopsel.
Sindsdien zijn er meer dan twaalf
jaar verlopen.

Zijn onderrichtingen zijn een
uitnodiging om te leven uit het
geloof. Strijden om de heiligheid te
bereiken is eenvoudig: het gaat erom
ons eigen werk goed te doen, onze
plichten en verantwoordelijkheden
gewetensvol te vervullen en alles aan
God op te dragen.

De heilige Jozefmaria heeft me
geleerd hoe ik hoor te bidden, hoe ik
een intieme vriendschap met Jezus
Christus kan hebben. In Vrienden van
God zegt hij ons: “Het is niet
christelijk de vriendschap met God
alleen maar te zoeken als uiterste
redmiddel. (…) Onze woorden,
verlangens en gedachten gaan
voortdurend uit naar degenen van
wie we houden: er is als het ware een



voortdurende aanwezigheid. Nou, zo
moet het ook met God zijn.”

Ik denk er in de omgang met de
anderen, vooral met mijn echtgenoot
en dochters, aan dat ik edelmoedig
hoor te zijn en bereid offers te
brengen die niemand opmerkt. Ik
ben er zeker van dat als ik dat met
liefde doe, ze God heel aangenaam
zijn.

Het getuigenis van Bobo Lee Yuen
Chun staat in de brochure ‘De vreugde
van de kinderen van God’, uitgegeven
door het Informatiebureau van het
Opus Dei.
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