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“De Weg” aan de top
van Amazon
hitlijsten

Tijdens de Vastentijd van 2025
is de verkoop van De Weg, het
bekendste boek van de heilige
Jozefmaria Escrivá, flink
gestegen. Dit was mede te
danken aan de 40-dagen
gebedschallenge van de Hallow-
app, waarin luisteraars zich
onder andere verdiepten in het
spirituele werk van de Spaans-
geboren heilige.
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De Weg bereikte de nummer 1-positie
op Amazon in de categorieën
“Christelijke Inspiratie”, “Christelijke
Devotie” en “Spirituele Inspiratie”.
Daarnaast stond het boek op
nummer 5 binnen de bredere
categorie “Religie en Spiritualiteit”,
en zelfs op plaats 33 in de algemene
boekenlijst.

De Hallow-app gebruikte De Weg van
Escrivá dit jaar als leidraad voor de
gebedsuitdaging tijdens de
Vastentijd. Het boek bestaat uit 999
korte overwegingen die gelovigen
aansporen tot gebed, liefde voor God,
een leven met Hem en een
persoonlijke dialoog met de Heer.

Escrivá stichtte in 1928 de personele
prelatuur Opus Dei. Ter gelegenheid
van de hernieuwde belangstelling
voor De Weg sprak John Coverdale –
auteur van diverse boeken over de
geschiedenis van Opus Dei – met de
Catholic News Agency (CNA) over de
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blijvende aantrekkingskracht van
Escrivá’s geestelijke klassieker.

“Escrivá hield in de beginjaren van
zijn werk een soort dagboek bij,
waarin hij zowel ontmoetingen als
opmerkelijke opmerkingen van
anderen uit gesprekken vastlegde,
evenals woorden uit zijn eigen
gebed,” legt Coverdale uit. “Het boek
weerspiegelt dan ook in hoge mate
zijn persoonlijke geestelijk leven,
denk ik.”

Hij wees ook op de “directheid” van 
De Weg: het boek moedigt lezers aan
hun gebedsleven op een persoonlijke
en concrete manier te laten groeien
in het dagelijks leven – niet via
abstracte theologie, maar juist door
een directe relatie met God te
verdiepen.

Coverdale haalde zijn favoriete punt
uitDe Weg aan: 



“Bidden is spreken met God. Maar
waarover?” - Over Hem, over jezelf: je
vreugden, je verdriet, je successen en
mislukkingen, je edele ambities, je
dagelijkse zorgen…, je zwakheden! Je
dankbaarheid en je wensen, je Liefde
en je eerherstel. Hem kennen en jezelf
kennen: met Hem omgaan!”

“Voor mij is dit een bijzonder
aantrekkelijke boodschap,” zei
Coverdale. “Ik denk dat veel mensen
bij het lezen van zoiets zouden
denken: ‘Bidden hoeft helemaal geen
ingewikkelde oefening te zijn – het is
gewoon praten met God.’”

Het Opus Dei is steeds bezig met het
uitdragen van de boodschap, “dat we
allemaal geroepen zijn tot heiligheid,
tot godsvrucht, tot het daadwerkelijk
liefhebben van God met ons hele
hart en verstand en ziel en kracht, en
onze naasten als onszelf. “Dat is geen
ideaal voor enkelen, maar een
roeping voor ieder van ons, juist in



het gewone, alledaagse leven,”, legde
Coverdale uit.

Coverdale woonde acht jaar in Rome,
waar hij nauw samenwerkte met
Escrivá, die in 1975 overleed. Over de
heilige zei hij: “Als hij sprak over
God, Maria of de engelen, had hij het
niet over figuren waarover hij
gelezen had, maar over personen die
hij zelf leek te kennen. En ik denk dat
dat aspect zelfs in De Weg
doorklinkt.” 

“Het boek bevat niet alleen vrome
woorden,” voegde hij eraan toe, “het
gaat veel dieper.”

Terugblikkend op de tijd die hij met
Escrivá doorbracht, omschreef
Coverdale hem als een “zeer
uitzonderlijke persoonlijkheid” en
iemand die “ontzettend plezierig was
in de omgang”.



“Hij was ook iemand die zeer innig
met God omging en dit was duidelijk
merkbaar,” deelde hij mee.

Uit zijn ontmoetingen met Escrivá
herinnerde Coverdale zich vooral
diens vermogen om “naadloos” over
te schakelen van gesprekken over
actuele gebeurtenissen naar
diepgaande besprekingen over Jezus
of de Onze Lieve Vrouw.

"Ik denk dat dit kwam omdat ze voor
hem even werkelijk waren. Het was
de wereld waarin hij leefde - zowel
het alledaagse, het grappige, alsook
Onze Lieve Vrouw, Sint Jozef, Jezus,
God de Vader. Het waren niet twee
verschillende werelden.”

Coverdale vertelde tenslotte dat hij
hoopt dat veel nieuwe lezers van De
Weg innerlijk overtuigd raken dat
“God een vader is en zoekt naar
mensen die de wil hebben om op zijn
liefde te reageren vanuit hun
gewone, alledaagse leven”.



pdf | Document automatisch
aangemaakt door https://opusdei.org/nl/
article/de-weg-aan-de-top-van-amazon-

hitlijsten/ (1-2-2026)

https://opusdei.org/nl/article/de-weg-aan-de-top-van-amazon-hitlijsten/
https://opusdei.org/nl/article/de-weg-aan-de-top-van-amazon-hitlijsten/
https://opusdei.org/nl/article/de-weg-aan-de-top-van-amazon-hitlijsten/

	“De Weg” aan de top van Amazon hitlijsten

