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De Heilige Mis

Vader, is het moeilijk alle
belang aan de Mis te geven die
ze verdient?

28-5-2013

Vader, is het moeilijk alle belang aan
de Mis te geven die ze verdient?

Ja, de heilige Mis wordt, zoals je weet
mijn dochter, in feite gevierd door
Jezus Christus, want het is de
hernieuwing van het goddelijke offer
van Calvarië.



Wanneer ik op het altaar sta ben ik
niemand anders dan Christus,
Christus zelf.

Want Jezus Christus leeft voor
altijd,zijn Priesterschap is eeuwig.

Het is eeuwig en het vereeuwigt zich
in ons, priesters.

Daarom zegt de priester wanneer hij
consacreert: Dit is mijn Lichaam, het
Lichaam van Christus, dit is mijn
Bloed, het Bloed van Christus.

De priester is een andere Christus.

Begrijp je dat? Ja, Vader.

En de anderen, de gelovigen - zoals
ook de priester -,ik zeg het graag en
herhaal het elke dag, anders zouden
we ontrouw zijn, en dat zou jammer
zijn,zouden moeten bidden opdat de
priesters overal ter wereld - niet
waar?-heel trouw zijn.



Want het is de priester die aan het
altaar zijn werk verricht,een groots
werk,aan wie de Heer zijn lichaam
en zijn stem leent.
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