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Bericht van de prelaat (25 januari 2025)
De prelaat van Opus Dei moedigt ons aan om te blijven bidden voor verschillende intenties, vooral voor de vrede en de eenheid van de christenen.
25-1-2025
Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!
Voor nu slechts een paar regels, om jullie opnieuw te vragen veel te bidden voor zoveel intenties: de vrede in het Heilig Land, in Oekraïne en Rusland, en op andere plaatsen waar de vrede ontbreekt en waar we meestal minder nieuws over krijgen. Moge de genade van het Jubeljaar de hele mensheid ertoe brengen door de Heilige Deur die Christus is te gaan. Hij is onze vrede en onze hoop.
Laten we hard blijven bidden voor de bestudering van de statuten van het Werk. Hoewel de voltooiing en het uiteindelijke resultaat van dit werk niet van ons afhangen maar van de Heilige Stoel, verwacht ik dat het nog dit jaar zal worden afgerond.
Dit jaar opent ook met het aangekondigde gewone Algemene Congres van het Werk, dat zal plaatsvinden tussen eind april en begin mei. Naast het nader bestuderen van de voorgestelde wijzigingen van de statuten, zal het ook een gelegenheid zijn om de conclusies van de bijeenkomsten te bestuderen, die hebben plaatsgevonden in alle regio's van het Werk. Het is bemoedigend om in die conclusies de verlangens naar trouw en apostolaat te zien.
Natuurlijk denken we in ons gebed altijd aan de Paus en de hele Kerk. En vandaag, nu het octaaf van het gebed voor de eenheid van de christenen ten einde loopt, willen we speciaal bidden voor deze eenheid waarvan de verbondenheid met de opvolger van Petrus een essentieel onderdeel is.
Ik heb ieder van jullie dagelijks voor ogen in de Heilige Mis en in mijn gebed. Al jullie intenties, vreugde en verdriet vinden daar altijd een plaats.
Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,
jullie Vader
Rome, 25 januari 2025
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