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Bericht van de prelaat (20 september 2025)
De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om dieper te gaan in de vorming als de weg om ons met Christus te vereenzelvigen.
20-9-2025
Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!
Op 2 oktober zullen we opnieuw de verjaardag van de stichting van het Opus Dei vieren. Een dag van bijzondere dankbaarheid en – dat zullen we eveneens verlangen – een gelegenheid om ons opnieuw voor te nemen het Werk voort te zetten om God, de Kerk en de samenleving beter te dienen.
De heilige Jozefmaria legde vaak uit dat al het werk van het Opus Dei neerkomt op het geven van vorming. Een vorming die “niet alleen betrekking heeft op een deel van de persoon, maar op zijn hele wezen: zij moet zowel het verstand, het hart alsook de wil omvatten” (Brief 15, nr. 91). Daarom gaat het om een menselijke, geestelijke, godsdienstige, professionele en apostolische vorming.
Ook het komende feest van de heilige aartsengelen Michael, Gabriël en Rafael, aan wier voorspraak wij al dit vormingswerk toevertrouwen, kan ons helpen om opnieuw stil te staan bij het uiteindelijke doel hiervan: de identificatie met Jezus Christus.
De verschillende vormingsmiddelen – lessen, meditaties, persoonlijke gesprekken, enz. – worden gedragen door wat ons het meest direct met de Heer kan vereenzelvigen: de sacramenten – vooral de Eucharistie en het Sacrament van boete en verzoening – en het gebed, dat vooral wordt gevoed door het Evangelie.
Het is mogelijk dat de vormingsmiddelen ons met het verloop van de tijd niets wezenlijk nieuws meer te vertellen hebben, hoewel ze ons helpen de inhoud ervan in ons hart levend te houden. Daarom is het erg belangrijk om actief te blijven luisteren: door in elk vormingsmiddel dat wat we opnieuw horen te confronteren met de realiteit van ons leven van vandaag, en zo “het enthousiasme van de eerste keer” te voeden, zoals onze Vader ons voorstelde. Tegelijkertijd zullen degenen van wie wij deze middelen ontvangen, logischerwijs hun best doen om de schoonheid van het leven met Christus steeds beter over te brengen, rekening houdend met de personen en hun omstandigheden.
Naarmate de vorming ons doeltreffender helpt ons persoonlijk steeds meer met Jezus Christus te vereenzelvigen, zal zij ons ook steeds meer de vreugde en het leed van de hele wereld als van onszelf doen voelen. Zoals de heilige Paulus schrijft: “Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God” (1 Kor 3,22-23).
Laten we blijven bidden voor het werk van de herziening van de Statuten, waarvan de laatste fase – zoals ik jullie al heb meegedeeld – in handen is van de Heilige Stoel.
Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader
Rome, 20 september 2025
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