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“Je moet een echte vriend van je vrienden worden”
Het is niet genoeg goed te zijn, je moet het ook laten blijken. Wat zou je vinden van een rozestruik die alleen maar dorens geeft? (De Voor, 735)
14 oktober
Je hebt de zin van de vriendschap begrepen toen je jezelf herder begon te voelen van een kleine kudde die eerst door je in de steek was gelaten, maar die je nu opnieuw bij elkaar probeert te krijgen door dienstbaar te zijn aan ieder van hen afzonderlijk.

De Voor, 730
Je kunt je niet alleen maar passief opstellen. Je moet een echte vriend van je vrienden worden: je moet werkelijk een steun voor ze zijn. In de eerste plaats door je voorbeeld. En verder met je adviezen en door de invloed die je hebt door je vertrouwelijkheid met hen.

De Voor, 731
Overweeg dit goed, en handel dienovereenkomstig: die mensen die jou niet sympathiek vinden, zullen hun mening laten varen als ze beseffen dat je werkelijk om hen geeft. Het hangt van jou af.

De Voor, 734
Je denkt dat je een vriend bent omdat je geen kwaad woord zegt. - Dat is waar; maar ik zie niet dat je het goede voorbeeld geeft, dat je dienstbaar bent. Dat is het slechtste soort vrienden.

De Voor, 740
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