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“Er wacht jou een grote Liefde in de hemel”
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat het geluk van de hemel is weggelegd voor de mensen die op aarde gelukkig weten te zijn. (De Smidse, 1005)
26 juni
(Vandaag viert de Kerk het feest van de Heilige Jozefmaria Escrivá)
Je schreef: “Simile est regnum caelorum, het rijk der hemelen is als een schat... Deze passage uit het evangelie is mijn hart binnengedrongen en heeft er wortel geschoten. Ik had die tekst al vaker gelezen, zonder de kern, het goddelijke ervan, te vatten.”

Alles..., alles moet de verstandige mens verkopen om de schat, de kostbare parel, de hemel, te verwerven!

De Smidse, 993
Bedenk eens hoe aangenaam Onze Lieve Heer de wierook is die ter ere van Hem verbrand wordt. Bedenk ook hoe weinig waarde de dingen van de wereld hebben. Ze zijn nauwelijks begonnen of ze lopen al weer naar hun einde...

Daarentegen wacht jou een grote Liefde in de hemel: een liefde zonder verraad, zonder bedrog; heel de liefde, heel de schoonheid, heel de grootheid, alle kennis...! Een Liefde die nooit gaat vervelen, maar je zal verzadigen zonder te verzadigen.

De Smidse, 995
Er is geen betere heerschappij dan het dienen: in vrijwillige dienstbaarheid aan allen!

Zo wordt echte eer verworven: de eer op aarde en de eer in de hemel.

De Smidse, 1045
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