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“Draag op je borst het heilig scapulier”
Draag op je borst het heilig scapulier van de berg Carmel. - Er zijn veel uitstekende manieren om Maria te vereren, - maar weinige hebben zo diep wortel geschoten bij de gelovigen, en weinige werden zo vaak door de pausen gezegend. - Hoe moederlijk is bovendien het hieraan verbonden zaterdags privilege! (De Weg, 500)
16 juli
Toen men je vroeg welk Mariabeeld jou het meest aansprak, heb je, als iemand die uit ervaring spreekt, geantwoord: alle. Ik begreep toen dat je een goed kind bent. Daarom bevallen de afbeeldingen van je Moeder je allemaal goed. Zij bekoren me, zei je.

De Weg, 501
Maria, Lerares in het bidden. - Zie, hoe zij haar Zoon in Kana vraagt, en hoe zij met volharding aanhoudt, zonder de moed te verliezen. - En hoe zij slaagt.

Leer van haar.

De Weg, 502
Indien je trouw wilt zijn, moet je heel mariaal zijn.

Vanaf het ogenblik van de boodschap van de Engel, tot aan haar doodsstrijd aan de voet van het Kruis, heeft onze Moeder geen ander hart en geen ander leven gehad dan dat van Jezus.
Neem je toevlucht tot Maria met de tedere vroomheid van een kind, en Zij zal voor jou de loyaliteit en zelfverloochening verkrijgen waar je zo erg naar verlangt.

De Kruisweg, statie 13, n. 4
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