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“De Advent is
begonnen”

De Advent. Wat een mooie tijd
om ons verlangen, ons
hunkeren, ons uitzien naar de
komst van Christus te
vernieuwen; naar zijn
dagelijkse komst in je ziel in de
Eucharistie! De Kerk roept ons
toe: Ecce veniet, Hij staat op het
punt te komen! (De Smidse, 548)

30 november

We staan aan het begin van het
liturgisch jaar en het openingsgebed
van de Mis nodigt ons uit tot een



overweging die nauw samenhangt
met het begin van ons christelijk
leven: de roeping die wij hebben
ontvangen. Vias tuas, Domine,
demonstra mihi, et semitas tuas edoce
me, Heer, toon mij uw wegen, leer
mij uw paden kennen (Ps. 24, 4). Wij
vragen de Heer om ons te leiden en
ons zijn voetsporen te laten zien,
zodat wij tot de volheid van zijn
geboden, tot de liefde kunnen
komen.(vgl. Mt. 22, 37; Mc. 12, 30; Lc.
10, 27)

Ik denk dat jullie, als je aan de
omstandigheden denkt die invloed
hadden op je besluit om uit het
geloof te gaan leven, Onze Lieve
Heer, net zoals ik, heel dankbaar
zullen zijn en er ook van overtuigd
zullen zijn dat dit geen eigen
verdienste is, en dat is geen valse
nederigheid. De meesten van ons
hebben als kind van onze christelijke
ouders geleerd hoe we moeten
bidden. Later hebben docenten,



vrienden en kennissen ons op allerlei
manieren geholpen om de Heer niet
uit het oog te verliezen.

Christus komt langs, 1
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