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"Voor ons is geloven
als eten en drinken"

De vriendjes en vriendinnetjes
van de vijf kinderen van Karin
en Marco zijn ongelovig, hun
kinderen hebben het daar
moeilijk mee.

24-3-2015

Hoe komt het dat jullie kinderen wel
gelovig zijn?

Karin: Dat weet ik niet, dat is een
geschenk van God.

Vanzelfsprekend



Karin: Voor ons is geloven hetzelfde
als eten drinken, zowel ik als mijn
man komen uit een gelovige familie.
Voor mij is het een manier van leven.
Ook onze kinderen voelen zich
gesteund en krijgen kracht door hun
geloof. Ik probeer mijn geloof uit te
dragen door goed voorbeeld en veel
over God te praten.

Jozefmaria

Dankzij Jozefmaria begrijp ik dat het
zinvol is wat ik doe: er zijn voor mijn
gezin, mijn man en kinderen en hen
zo goed mogelijk helpen met de
dagelijkse bezigheden. Ook andere
mensen probeer ik te helpen en
iedereen is altijd welkom bij ons
thuis.

Vorming

Marco: Het Opus Dei heb ik leren
kennen tijdens mijn
huwelijksvoorbereiding, sindsdien ga
ik geregeld naar bezinningsavonden.



Ik lees dagelijks het evangelie van de
dag, en bid iedere dag de rozenkrans.
Ik probeer mijn geloof te voeden
door veel erover te lezen zoals
bijvoorbeeld de boeken Spreken met
God. Ook ik probeer mijn geloof uit
te dragen door kleine dingen, zoals
het branden van een kaarsje in het
Mariakapelletje.
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