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Paus: voor het juiste
gebruik van nieuwe
technologién

Laten we bidden dat het
gebruik van nieuwe
technologieén de menselijke
relaties niet vervangt, de
waardigheid van mensen
respecteert en helpt om de
crises van onze tijd het hoofd te
bieden.
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De Heilige Vader nodigt ons uit om
“technologie te gebruiken om te
verenigen, niet om te verdelen.

Ik zou willen dat we minder naar
beeldschermen keken en meer in
elkaars ogen!

Als we meer tijd doorbrengen met
onze mobiele telefoons dan met
mensen, is er iets mis. Het scherm
doet ons vergeten dat er echte mensen
achter zitten die ademen, lachen en
huilen.

Het is waar, technologie is de vrucht
van de intelligentie die God ons heeft
gegeven. Maar zij moet goed gebruikt
worden. Zij mag niet slechts enkelen
ten goede komen en anderen
uitsluiten.

Dus wat moeten we doen?
Technologie gebruiken om te
verenigen, niet om te verdelen. Om
de armen te helpen. Het leven van
zieken en gehandicapten verbeteren.



Technologie gebruiken om voor ons
gemeenschappelijke huis te zorgen.
Om elkaar te ontmoeten als broeders
en zusters.

Want als we in elkaars ogen kijken,
ontdekken we waar het echt om gaat:
dat we broers en zussen zijn,
kinderen van dezelfde Vader.

Laten we bidden dat het gebruik van
nieuwe technologieén de menselijke
relaties niet vervangt, de
waardigheid van mensen respecteert
en helpt om de crises van onze tijd
het hoofd te bieden.
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