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Paus: bidden voor sociale vrede
​Een van de grote geschenken die het leven ons geeft, is vriendschap. Kunnen rekenen op vrienden in goede maar ook in slechte tijden, is een geschenk van God. Zou het niet geweldig zijn “om verder te kijken dan je vriendengroep en te werken aan de sociale vrede die zo noodzakelijk is voor vreedzaam samenleven”, zoals Franciscus het zegt?
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Laten we bidden dat we in sociale, economische, politieke en conflictsituaties architecten zullen zijn van dialoog; architecten van vriendschap, dapper en gepassioneerd.
In de Bijbel staat dat wie een vriend vindt, een schat vindt.
Ik zou aan iedereen willen voorstellen om verder te kijken dan zijn of haar vriendengroep en te werken aan de sociale vrede die zo noodzakelijk is voor vreedzaam samenleven.

Laten we vooral de armsten en meest kwetsbaren opnieuw ontmoeten; zij die zich bevinden in de marge van de samenleving. Laten we ons ver houden van populisme dat de angst van de mensen uitbuit zonder oplossingen te bieden; dat een mystiek voorstelt die niets oplost.

Laten we de sociale vijandschap afwijzen – deze maakt alleen maar kapot – en uitstijgen boven de “polarisatie”.

Dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet nu een deel van de politiek, de samenleving en de media vastbesloten zijn vijanden te creëren en om ze te verslaan in een machtsspel.

Dialoog is dé manier om op een nieuwe manier naar de werkelijkheid te kijken, om met passie de uitdagingen te beleven van het bouwen aan het algemeen welzijn.

Laten we bidden dat we in sociale, economische, politieke en conflictsituaties architecten zullen zijn van dialoog; architecten van vriendschap, dapper en gepassioneerd; mannen en vrouwen die altijd de hand uitsteken; zonder ruimtes voor vijandschap en oorlog.
Vrienden maken in plaats van vijanden, elkaar begrijpen in plaats van met elkaar te vechten, “uit de polarisatie komen”, in de woorden van de Paus. Laten we elkaar de hand reiken en naar elkaar luisteren om samen te werken aan het algemeen welzijn. Deel dit bericht van Franciscus met je vrienden en ook, waarom niet, met degenen die dat niet zijn.
DOWNLOAD AFBEELDING IN HOGERE KWALITEIT
De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen aan de mensheid en de missie van de Kerk.
Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed): https://popesprayer.va/
Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://www.devideovandepaus.org
Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va.
En de Dicasterie voor Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, https://www.humandevelopment.va/es.html
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