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Kardinalen en
bisschoppen over de
heiligverklaring van
Josemaría Escrivá

Uitspraken van bisschoppen
over de aanstaande
heiligverklaring van de stichter
van het Opus Dei tijdens de
missen rond 9 januari ter
gelegenheid van zijn
honderdste geboortedag.

26-2-2002

Kardinaal Simonis, aartsbisschop
van Utrecht



Gerardus Majellakerk te Utrecht, 19
januari:

“Iedere heilige is een godsgeschenk.
Een heilige is een verlicht mens waar
het licht van Christus doorheen
schijnt, die transparant is, zodat hij
licht kan zijn voor anderen. In die
zin behoort de zalige Josemaría tot
de schat van de Kerk.”

Kardinaal Joachim Meisner,
aartsbisschop van Keulen

Dom van Keulen, 19 januari:

“Zalig- en heiligverklaringen houden
in dat de betreffende persoon
gemeengoed van de Kerk wordt. De
zalige Josemaría is en blijft de
stichter van het Opus Dei, maar hij
behoort tot ons allen in de Kerk.
Daarom verheugen wij ons er met de
leden van het Opus Dei op dat onze
gemeenschappelijke zalige spoedig
heilig wordt verklaard.”



Kardinaal Norberto Rivera,
aartsbisschop-primaat van Mexico

Basiliek van O.L.Vrouw van
Guadalupe, Mexico D.F., 9 januari:

“De hele wereld, maar in het
bijzonder de Mexicanen, zijn erg blij
met dit bericht. Ik verheug mij er ook
op dat Onze Lieve Vrouw van
Guadalupe Juan Diego en Josemaría
Escrivá opnieuw bij elkaar heeft
gebracht: twee pelgrims van Tepeyac
die verliefd zijn op de donkere
Maagd. Zij heeft hen verenigd op hun
weg naar de altaren, nadat ze al op
dezelfde dag in 1990 eerbiedwaardig
zijn verklaard door de erkenning van
hun heldhaftige deugdzaamheid.”

Mgr. Serafim Ferreira da Silva,
bisschop van Leiria-Fatima

Fatima, Verschijningskapel, 12
januari:



“Ik heb de eer voor te gaan in deze
viering in de Verschijningskapel,
waar Josemaría Escrivá sinds 1945 zo
vaak geweest is. Hij is de eerste
pelgrim van deze bedevaartsplaats
die zaligverklaard is en zijn
heiligverklaring verwachten wij dit
jaar. Hij was een man met een grote
innerlijke kracht. En deze energie
ontving hij door verschillende
bezoeken aan Mariaheiligdommen,
zoals Fatima of Guadalupe. Zoals
hier, vroeg hij de hulp van Onze
Lieve Vrouw opdat de wil van God,
door de eeuwige Zoon van de Vader
en door zich open te stellen voor de
heilige Geest, altijd vervuld mocht
worden.”

Mgr. Juan José Omella, bisschop
van Barbastro-Mozón

Barbastro, geboortestad van de
zalige Josemaría, 9 januari:

“Zijn leven was geworteld in
Christus. Hij hield met passie en



vreugde van de Kerk en hij stichtte
het Opus Dei. Laten wij dankbaar
zijn voor wat het Werk heeft
betekent voor de Kerk en voor zovele
mensen die daardoor God beter
hebben leren kennen en beminnen.
Vragen wij God dat Hij hem spoedig
tot de eer der altaren verheft, als
model voor de navolging van
Christus, de Zoon van God.”

Mgr. Anthony O. Gbuji, bisschop
van Enugu (Nigeria)

Enugu, 9 januari:

“De ontwikkeling van het Opus Dei is
de vrucht van zijn geloof, liefde en
totale overgave aan de wil van God.
In navolging van Christus gaf hij zijn
leven voor de redding van velen.
Hiervoor zal hij spoedig worden
opgenomen op de lijst van heiligen.”

Kardinaal Camillo Ruini, vicaris-
generaal van Zijne Heiligheid voor
het bisdom Rome



Basiliek van San Eugenio, Rome, 9
januari:

“Duc in altum. In dit perspectief is de
geest van de zalige Josemaría een
krachtig referentiepunt om het derde
millennium in te gaan. Het leven en
de werken van de zalige bieden een
precieze oriëntatie om de eerste en
fundamentele ‘pastorale prioriteit’
van de Paus voor heel de Kerk niet
uit het oog te verliezen: de
heiligheid.”

Mgr. Giuseppe Costanzo,
aartsbisschop van Siracusa, Italië:

“Wat is het geheim achter het
vruchtbare leven van de zalige
Josemaría? Bovenal zijn volledige
toewijding aan de kerkelijke missie
die God hem had toevertrouwd. Als
hij de dingen deed, deed hij ze goed.
De totaliteit van de overgave.
Josemaría had het volgende idee heel
duidelijk voor ogen: de arbeid is een
dienst. Een dienst aan de goddelijke



Koning, aan de naasten die door het
kostbaar bloed van Christus verlost
zijn. Dienen betekent zich geven,
zich wegcijferen.”
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