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Een boek met een
opdracht

Vertaling van een aantal
bladzijden uit het boek 'El
Fundador del Opus Dei' Tomo 1,
Ed. Rialp, Madrid 1997.

26-6-2011

Jozefmaria huurde een etage aan de
straat Martínez Campos omdat hij
voor de bijeenkomsten met
studenten of priesters geen beroep
wilde doen op het huis van een
ander. Terwijl hij wachtte op de
verwezenlijking van zijn droom een
studentenhuis te beginnen, was het



huis van zijn moeder Dolores als het
ware de zetel van het Opus Dei (...)
Daar werden lessen en studiekringen
gegeven. Jozefmaria organiseerde
levendige bijeenkomsten en voordat
iedereen weer naar huis ging las hij
het evangelie van de Mis van die dag
voor en voorzag dit van commentaar
met weinig maar diep gekozen
woorden. De Vader — zegt Juan J.
Vargas, een van de deelnemers — 
kende het evangelie door en door en
had er vele uren gebed aan gewijd. (...)
In Martínez Campos ontving hij ook
vele andere bezoeken. Op een dag
sprak hij met Ricardo Fernández
Vallespin die nog een jaar college
moest volgen om zijn studie
architectuur af te ronden. Om wat bij
te verdienen gaf hij bijles aan
studenten. Jozefmaria maakte een
afspraak met hem in Martínez
Campos. Ricardo arriveerde op de
afgesproken tijd, hij was gespannen
en had het vermoeden dat het
bezoek ‘een grote invloed’ op zijn



leven zou kunnen hebben. Hij sprak
met mij over mijn innerlijk leven,
herinnert de student zich zonder dit
verder uit te leggen. Toen hij
wegging schonk de priester hem een
boek over het Lijden van Christus en
schreef op de eerste blanco pagina
bij wijze van opdracht:

+ Madrid -29-V-33

Zoek Christus. Vind Christus.

Bemin Christus.

Andrés VAZQUEZ DE PRADA,

El Fundador del Opus Dei;

Tomo 1, Ed. Rialp, Madrid 1997,

pag. 491-492.
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