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Documentaire over Pedro Ballaster: ik ben nog nooit zo gelukkig geweest
Pedro Ballester werd geboren in Manchester op 22 mei 1996. Als numerair van het Opus Dei ontving Pedro de gave van het apostolisch celibaat en stelde hij zich volledig beschikbaar voor de apostolische ondernemingen en de vorming van andere leden van de prelatuur. Er werd bij hem kanker in een vergevorderd stadium geconstateerd. Pedro zag zijn ziekte als een kans om het kruis van Jezus te omarmen en offerde met vreugde zijn lijden op. Pedro gaf zijn ziel over aan God op 13 januari 2018.
20-1-2023

epub | Document automatisch aangemaakt door https://opusdei.org/nl-nl/article/documentaire-over-pedro-ballaster-ik-ben-nog-nooit-zo-gelukkig-geweest/ (4-8-2025)
cover.jpg
g opusdei.org

Documentaire
over Pedro
Ballaster: ik
ben nog nooit...






