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“Werken met
blijdschap”

Als je zegt dat je Christus wilt
volgen... en je hebt tijd over,
dan ben je de weg van de
lauwheid ingeslagen! (De
Smidse 701)

16 juni

Het beroepswerk - ook het
huishouden is een beroep van de
eerste categorie - getuigt van de
waardigheid van het menselijk
schepsel. Het is een gelegenheid om
de persoonlijkheid te ontplooien; het
schept een band met anderen; het is



een middel om in ons onderhoud te
voorzien, de maatschappij waarin we
leven te verbeteren en de
vooruitgang van de gehele mensheid
te bevorderen...

Voor een christen worden deze
perspectieven nog eens extra
benadrukt, omdat Christus zelf
werkte, en dit tot een bevrijdende en
verlossende werkelijkheid maakte.
Daarom is het werk voor ons een
middel en een weg naar de
heiligheid; concrete stof die we
heiligen en die ons heiligt.

De Smidse, 702

Werk met blijdschap en vrede in
aanwezigheid van God.

Dat zal je ook helpen met gezond
verstand te werken en af te maken
waarmee je bezig bent, ook als je
moe bent... Je zult goed werk leveren
en je werk zal God aangenaam zijn.



De Smidse, 744

Spreek in de loop van de dag
voortdurend met de Heer. De
gebeurtenissen bij je werk zullen je
daar ook stof voor geven.

Ga in gedachten naar het
tabernakel... en bied Hem het werk
aan waarmee je bezig bent.

De Smidse, 745
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