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“Wees blij, altijd
blij!”

Niemand is gelukkig op aarde,
totdat hij besluit het níet te zijn.
De weg verloopt als volgt: lijden
- in christelijke taal: het kruis!,
de wil van God, liefde; dan komt
het geluk hier en, daarna, voor
altijd. (De Voor, 52)

22 januari

Servite Domino in laetitia! - Ik zal God
met blijdschap dienen! Een
blijdschap die het resultaat is van
mijn geloof, van mijn hoop en van
mijn liefde - en die altijd zal



voortduren, want zoals de Apostel
ons verzekert, Dominus prope est!, de
Heer volgt mij van nabij. Ik zal
daarom met Hem wandelen, heel
veilig, want de Heer is mijn Vader, en
met zijn hulp zal ik zijn beminnelijke
wil doen, ook al kost het mij moeite.

(De Voor, 53)

Een raad die ik jullie herhaaldelijk
met nadruk heb gegeven: wees blij,
altijd blij! Laat degenen die zich níet
als een kind van God beschouwen,
zich maar triest voelen.

(De Voor, 54)
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