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“Jezus zoekt nog
steeds een plaats”

De heilige Schrift verhaalt dat
Jezus werd geboren in een stal
in Betlehem, “omdat er voor
hen geen plaats was in de
herberg”. Ik zit niet naast de
theologische waarheid als ik je
zeg, dat Jezus nog steeds een
plaats zoekt, een plaats in je
hart. (De Smidse, 274)

26 december

Ik doe de waarheid geen geweld aan
als ik jullie zeg dat Jezus ook vandaag
op zoek is, op zoek naar een



rustplaats in ons hart. Laten we Hem
vergiffenis vragen voor onze
blindheid en ondankbaarheid, en om
de genade smeken ons hart nooit
meer voor Hem te sluiten.

Onze Lieve Heer maakt er geen
geheim van dat de onderwerping aan
de wil van God zelfverloochening en
overgave vereist, want liefde vraagt
geen rechten: zij wil dienen. Hij is
ons op die weg voorgegaan. Jezus,
hoe was Uw gehoorzaamheid? Usque
ad mortem, mortem autem crucis, tot
aan de dood, de dood aan het kruis.
(Fil. 2,8) Wij moeten loskomen van
onszelf, ons het leven moeilijk
maken, het verliezen uit liefde voor
God en de zielen. Je wilde een rustig
leven, maar God wilde anders. Er
bestaan twee willen: jouw wil moet
worden bijgesteld om één te worden
met de wil van God; de wil van God
hoeft zich niet aan die van jou aan te
passen. (H. Augustinus, Enarrationes
in psalmos, 31, 2, 26 [PL 36, 274])



Ik heb gezien hoeveel mensen zich
hun leven lang hebben ingezet om te
doen wat God van hen vroeg; zoals U,
Heer, tot de dood toe. Dat geeft reden
tot blijdschap. Ze hebben zich, ook in
hun beroepswerk, met hart en ziel
ingezet voor de Kerk en voor het
welzijn van alle mensen. We willen
leren gehoorzamen, leren dienen. Er
bestaat niets waardevollers dan de
vrijwillige overgave ten bate van
andere mensen. Als de trots de kop
opsteekt en de hoogmoed ons doet
denken dat we supermensen zijn,
dan wordt het tijd dat we nee zeggen
en we onze triomf enkel en alleen in
de nederigheid zoeken. Op die
manier zullen we ons

vereenzelvigen met Christus aan het
kruis, niet met tegenzin, bang of
onwillig, maar blij, want de
blijdschap die in de
zelfverloochening ligt is het beste
bewijs van onze liefde.



Christus komt langs, 19
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