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“Hoeveel
zakenmensen zijn er
misschien niet heilig
geworden?”

Het helpt je erg - zeg je me - als
je aan het volgende denkt:
hoeveel zakenmensen zijn er
misschien niet heilig geworden
sinds de tijd van de eerste
christenen? En je wilt aantonen
dat dat ook nu nog mogelijk is -
De Heer zal je daarbij niet in de
steek laten. (De Voor, 490)

18 september



Het enige doel van het Opus Dei is
altijd dit geweest: ertoe bijdragen dat
er midden in de wereld, te midden
van de aardse realiteiten en
beslommeringen mannen en
vrouwen zijn van alle rassen en
sociale klassen die ernaar streven om
in en door hun dagelijkse arbeid God
en hun medemensen te beminnen en
te dienen. (...)

Maar als je toch een vergelijking wilt
maken dan kun je het Opus Dei, om
het goed te begrijpen, het beste
vergelijken met het leven van de
eerste christenen. Ze leefden met een
totale overgave volgens hun
christelijke roeping. Ze zochten
ernstig naar de volmaaktheid
waartoe ze geroepen waren door het
eenvoudige en verheven feit dat ze
gedoopt waren. Uiterlijk
onderscheidden ze zich in niets van
de andere mensen. De leden van
Opus Dei zijn normale mensen die
normaal werk doen en in de wereld



leven als gewone, christelijke
burgers, die helemaal willen voldoen
aan de eisen die het geloof aan hen
stelt.

Gesprekken met Mgr. Escrivá, 10
en 24)
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