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“Ga met blijdschap
en inzet verder”

Ga met blijdschap en inzet
verder, ook al stel je nog zo
weinig voor. Helemaal niets,
zelfs! Met Hem zal niemand in
de wereld je kunnen
tegenhouden. Bedenk ook dat
alles goed is voor wie van God
houdt. Op deze aarde is er voor
alles een oplossing, behalve
voor de dood: en voor ons is de
dood het Leven. (De Smidse,
1001)
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Als je een apostel bent, zal de dood
voor jou een goede vriend zijn, die je
weg vergemakkelijkt.

De Weg, 735

Voor “de anderen” is de dood een
verschrikking, die hen verlamt. -
Voor ons is de dood - het Leven - een
aanmoediging die ons vooruitdrijft.

Voor hen is hij het einde. Voor ons,
het begin.

De Weg, 738

Wees niet bang voor de dood. -
Aanvaard hem reeds nu,
edelmoedig..., wanneer God het
wil..., zoals God het wil..., waar God
het wil. - Twijfel er niet aan: hij zal
komen op de tijd, de plaats en de
manier die voor ons het meest
geschikt is..., gestuurd door God,
jouw Vader. - Welkom zij onze
broeder de dood! (De Weg, 739)



Als er buiten dit leven niets meer
was, zou het leven een wrede grap
zijn: schijnheiligheid, slechtheid,
egoisme, verraad.

De Smidse, 1000
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