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“Doe wat je moet, en geef je helemaal aan wat je doet”
Doe alles uit liefde. - Dan zijn er geen kleine dingen: alles wordt groot. - De volharding in de kleine dingen, uit liefde, is heldhaftigheid. (De Weg, 813)
4 april
Wil je werkelijk heilig worden? - Vervul je kleine plicht van elk moment! Doe wat je moet, en geef je helemaal aan wat je doet.

(De Weg, 815)
De “grote” heiligheid bestaat in het vervullen van de “kleine plichten” van ieder ogenblik.

(De Weg, 817)
Je zegt me: Zodra zich de gelegenheid voordoet, iets groots te doen... dan! - Dan? Wil je mij doen geloven, en geloof je zelf serieus, dat je bij de bovennatuurlijke olympiade kunt winnen zonder je dagelijks voor te bereiden, zonder training?

(De Weg, 822)
Heb je gezien hoe ze dit machtige bouwwerk hebben laten oprijzen? - Een baksteen, en nog een. Duizenden bakstenen! Maar één voor één. - En zakken cement, één voor één. En blokken steen, waarvan elk op zich, vergeleken met het geheel, weinig voorstelt. - En brokken ijzer. - En arbeiders die dag in, dag uit evenveel uren werken.
Heb je gezien, hoe ze dit machtige bouwwerk opgetrokken hebben?... - Door al maar kleine dingen!

(De Weg, 823)
Heb je niet gezien uit wat voor “kleinigheden” de menselijke liefde bestaat? - Welnu, de goddelijke Liefde bestaat ook uit “kleinigheden”.

(De Weg, 824)
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