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“Dienen, om van nut
te zijn”

Ook jij hebt in je beroep een
roeping die je aanspoort als een
– angel – in je vlees. – Ja, met
die – angel – moet je mensen
vissen. Zorg dus dat je
bedoeling zuiver is en laat niet
na om alle mogelijke prestige in
je beroep te krijgen, ten dienste
van God en van de zielen. De
Heer rekent daar namelijk ook
op. (De Voor, 491)

29 januari



Als motto voor je werk wil ik je het
volgende meegeven: Wil je ergens
toe dienen: dien! Maar dan moet je in
de eerste plaats weten hoe je je werk
tot een goed einde brengt. Ik geloof
niet in de oprechte bedoeling van
iemand die geen moeite doet om de
nodige deskundigheid in zijn beroep
te ontwikkelen. Goede wil alleen is
niet genoeg, je moet ook weten hoe je
het moet aanpakken, en of we dat
echt willen zal blijken uit onze inzet
om de dingen met de grootst
mogelijke perfectie af te ronden.

Maar ook dit nuttig zijn en deze
deskundigheid in het beroep moeten
gedragen worden door een geest van
dienstbaarheid, door de wens een
bijdrage te leveren aan het welzijn
van anderen. Voor de heilige Jozef
was dit fundamenteel en dat zou het
voor iedere christen moeten zijn. Hij
zocht geen zelfbevestiging in zijn
werk, hoewel de toewijding waarmee
hij het deed een rijpe, buitengewone



persoonlijkheid van hem maakte. Hij
werkte in het besef dat hij de wil van
God vervulde en daarbij had hij het
welzijn van de zijnen, Jezus en
Maria, en dat van alle inwoners van
het kleine Nazareth voor ogen.

Christus nu langs komt, 50-51
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