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“De vrede van
Christus in het rijk
van Christus”

Een geheim. - Een publiek
geheim: de wereldcrises
ontstaan door een tekort aan
heiligen. God wenst een
handvol van “zijn” mensen in
iedere menselijke activiteit. - En
dan... pax Christi in regno
Christi, de vrede van Christus in
het rijk van Christus. (De Weg,
301)

11 september



Span je zo nodig in om degenen die
je beledigen altijd en meteen te
vergeven. Al is de schade of de
belediging die je is aangedaan nog zo
groot, God heeft jou heel wat meer
vergeven.

De Weg, 452

Een onmiskenbare karakteristiek
van mannen en vrouwen van God is
de vrede in hun hart. Zij bezitten 'de
vrede' en geven 'de vrede' aan de
mensen met wie zij omgaan.

De Smidse, 649

Maak er een gewoonte van al die
beklagenswaardige en haatdragende
mensen, in antwoord op hun
stenenregens, te bekogelen met
weesgegroetjes.

De Smidse, 650

De heilige Maria is - zo roept de Kerk
haar aan - Koningin van de vrede.



Daarom moet je niet ophouden haar
onder die titel aan te roepen als je
ziel verontrust is, als je verontrust
wordt door familie- of
beroepsomstandigheden, of door de
toestand in de maatschappij of onder
de volkeren: Regina pacis, ora pro
nobis!, - Koningin van de vrede, bid
voor ons! Heb je dat wel eens
geprobeerd, op zijn minst als je je
gemoedsrust kwijt bent geraakt? - Je
zult verrast zijn door het
onmiddellijke effect.

De Voor, 874
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