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“De troon van Maria
is het Kruis”

Bewonder de zielskracht van de
heilige Maria: aan de voet van
het Kruis, ten prooi aan de
diepste menselijke smart - geen
smart is aan de hare gelijk - en
toch vol sterkte. - Vraag haar
om die zielskracht, opdat ook jij
het aan de voet van het Kruis
leert uithouden. (De Weg, 508)

21 mei

De troon van Maria is de troon van
haar Zoon, het Kruis. En de rest van
haar leven, tot zij met lichaam en ziel



ten hemel werd opgenomen, maakt
haar zwijgende aanwezigheid indruk
op ons. De heilige Lucas, die haar
goed kende, vermeldt, dat zij bij de
eerste leerlingen was, in gebed. Zo
beéindigde zij, die door alle
schepselen tot in eeuwigheid eer
gebracht zou moeten worden, haar
dagen hier op aarde.

Wat steekt de hoop van onze Vrouwe
schril af tegen ons ongeduld. We
dringen er vaak bij God op aan, dat
Hij ons het kleine beetje goed dat we
voor Hem tot stand gebracht hebben,
terstond beloont. De eerste
moeilijkheid doet zich nog niet voor,
of we beklagen ons. Wijj zijn vaak
niet in staat de poging door te zetten,
de hoop niet te verliezen. Omdat ons
geloof te kort schiet: Zalig zij die
geloofd heeft, dat tot vervulling zal
komen wat haar vanwege de Heer
gezegd is (Luc 1, 45).

Vrienden van God, 286
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