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“De helilige
Rozenkrans is een
machtig wapen”

De heilige Rozenkrans is een
machtig wapen. Maak er vol
vertrouwen gebruik van en je
zult verbaasd staan over het
resultaat. (De Weg, 558)

6 mei

In de relatie met onze Moeder in de
hemel hebben we ook uitingen van
kinderlijke liefde. Veel christenen
volgen het oude gebruik om het
scapulier te dragen, of ze maken zich



de gewoonte eigen de Mariabeelden
te groeten die in christelijke
gezinnen te vinden zijn en de straten
van zoveel steden sieren. Dat hoeft
trouwens niet met woorden, een
groet in gedachten is genoeg. Een
andere manier is het prachtige
rozenkransgebed waarbij de ziel niet
moe wordt steeds weer hetzelfde te
zeggen — zoals verliefden niet moe
worden steeds hetzelfde te herhalen
— en waardoor zij leert de
belangrijkste momenten uit het leven
van Onze Lieve Heer opnieuw te
beleven. Of ze nemen de gewoonte
aan om een dag van de week aan
Maria te wijden — de dag waarop we
nu bij elkaar zijn: de zaterdag — en
haar dan een kleine attentie aan te
bieden en haar moederschap te
overdenken...

Er zijn nog veel andere mariale
devoties die we nu niet hoeven op te
noemen. Het is niet nodig dat ze
allemaal een rol spelen in het leven



van iedere christen — groeien in
bovennatuurlijk leven is heel wat
anders dan het opstapelen van
devoties — maar ik moet ook zeggen
dat iemand die geen enkele devotie
tot Maria heeft, die haar op geen
enkele manier zijn liefde laat blijken,
niet de volheid van het christelijk
geloof bezit.

Christus komt langs, 142
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