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“Bidden is de weg om
genezen te worden”

Bidden is de weg om van alle
kwalen waaraan wij lijden
genezen te worden. (De Smidse,
76)

11 oktober

Denk eraan dat het gebed niet
bestaat uit mooie redevoeringen,
volzinnen of troostvolle woorden...

Gebed is soms niet meer dan een blik
op een afbeelding van de Heer of van
zijn Moeder; andere keren een
verzoek dat in woorden wordt



uitgedrukt; dan weer het opdragen
van een goede daad of de vruchten
van je trouw...

Als een soldaat die de wacht houdt
moeten wij bij de poort van Onze
Lieve Heer staan. Dat is bidden. Of
als een hondje dat aan de voeten van
zijn baas ligt.

Je moet het niet erg vinden Hem te
zeggen: Heer, hier ben ik, als een
trouwe hond; of nog beter, als een
ezeltje dat niet achteruit zal slaan
tegen iemand die van hem houdt.

De Smidse, 73

Je gebed mag niet blijven steken in
louter woorden. Het moet tot daden
leiden, het moet gevolgen hebben.

De Smidse, 75

Heldhaftigheid, heiligheid en moed,
vergen een ononderbroken
geestelijke training. Je kunt anderen



alleen geven wat je zelf hebt. Als je
God wilt geven, moet je met Hem
omgaan, zijn Leven leven en Hem
dienen.

De Smidse, 78
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