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“Antwoorden op de
verlangens van God”

Hier heb je het recept voor je
leven als christen: bidden,
boete doen, onvermoeibaar
werken en liefdevol je plichten
vervullen. (De Smidse, 65)

13 maart

En mocht u nu niet weten hoe u
concreet moet antwoorden op de
verlangens van God die in uw hart
kloppen, luister dan goed.

Boete is het stipt uitvoeren van de
dagindeling die u opgesteld hebt, ook



als het lichaam tegenstreeft of de
geest zich wil verliezen in
hersenspinsels. Boete is op tijd
opstaan. En ook, het niet —tenzij om
een geldige reden— uitstellen van
dat moeilijke en inspannende
karwei.

Boete bestaat in het kunnen
samenvoegen van de verplichtingen
tegenover God, tegenover de anderen
en tegenover uzelf door van uzelf
veel te eisen zodat u voor alle
noodzakelijke dingen tijd vindt. U
doet boete als u zich met liefde
onderwerpt aan uw gebedsrooster,
ook als u uitgeput bent, lusteloos of
kil.

Vrienden van God, 138
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