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Video van de paus: Dialoog en verzoening in het Midden-Oosten
"In het Midden-Oosten is het samenleven van en de dialoog tussen de drie monotheïstische religies gebaseerd op spirituele en historische banden. Uit deze landen kwam het goede nieuws van Jezus, die verrezen is uit liefde." Paus Francicus moedigt ons in deze video aan om mannen en vrouwen van verzoening te worden.
9-11-2019
In het Midden-Oosten is het, net als in de hele wereld, nodig om de taal van de verzoening, van de vergeving, van de dialoog te spreken. Hoewel het soms niet gemakkelijk is, is het de moeite waard om te doen. Daarom moedigt paus Franciscus ons aan om allemaal mannen en vrouwen van verzoening te worden.
“In het Midden-Oosten is het samenleven van en de dialoog tussen de drie monotheïstische religies gebaseerd op spirituele en historische banden. Uit deze landen kwam het goede nieuws van Jezus, die verrezen is uit liefde.
Tegenwoordig werken hier vele christelijke gemeenschappen, samen met joodse en islamitische gemeenschappen, aan vrede, verzoening en vergeving.
Laten we bidden om een geest van dialoog, een geest van ontmoeting en verzoening in het Nabije Oosten, waar aanhangers van verschillende religies in één gebied samenleven.”
De Video van de Paus verspreidt elke maand de gebedsintenties van de Heilige Vader voor de uitdagingen van de mensheid en de missie van de kerk.
Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed) https://popesprayer.va/
Wil je meer video's zien over de gebedsintenties van de Paus? Je vindt ze op https://thepopevideo.org/
Met de medewerking van Vatican Media: https://www.vaticannews.va/
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