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Mgr. Echevarría:
vandaag wil ik alleen
maar dankzeggen

Verklaring van de prelaat van
het Opus Dei na de
bekendmaking van de
heiligverklaring van negen
zaligen, onder wie Josemaría
Escrivá.

26-2-2002

“De Paus heeft zojuist de data
bekendgemaakt van de
heiligverklaring van negen zaligen:
een seculiere priester, vijf



mannelijke en twee vrouwelijke
religieuzen, en een leek. Zij leefden
in verschillende tijden, landen en
omstandigheden. Ieder van hen had
zijn eigen persoonlijkheid, maar in
allen kunnen wij
gemeenschappelijke trekken zien. In
de heiligen is altijd de geestelijke
vruchtbaarheid van de Kerk te
ontdekken, die door een getuigenis
van christelijk leven van haar
kinderen als heiligend zaad over de
wereld is verspreid.

Pater Pio, die trouw was aan het
kapucijns charisma, herinnert ons
aan de diepte van de liefde, waarmee
God ons bemint en die Hij door de
Kerk meedeelt in de sacramenten, in
het bijzonder in de biecht en de
eucharistie. Juan Diego was de eerste
die bezoek ontving van Onze Lieve
Vrouw van Guadalupe, waar elk jaar
miljoenen pelgrims tot de heilige
Maria bidden. In de geschiedenis van
Josemaría Escrivá vinden wij het



lichtend gelaat van christelijke
ouders, van wie hij het geloof
ontving; van bisschoppen die hem
hun steun gaven om zijn
evangelische taak te ontplooien; van
talrijke priesters en religieuzen, met
wie hij heel zijn leven een hartelijke
relatie onderhield; en van duizenden
leken die zijn boodschap van
heiliging van het dagelijkse werk in
de wereld tot een realiteit wisten te
maken.

Daarom zou ik vandaag alleen maar
dank willen zeggen. Ik wil de
Allerheiligste Drie-eenheid danken,
die ons de schat van de heiligen
schenkt; de heilige Kerk als familie
van Gods kinderen die door de band
van de liefde verenigd zijn; de
ouders, broer en zussen van de zalige
Josemaría; alle priesters, religieuzen,
leken, mannen en vrouwen, die op
een of andere manier aan zijn
vorming hebben bijgedragen. Dank
aan al de armen en zieken die



edelmoedig alles gaven wat zij
hadden, door hun lijden in een gebed
om te zetten voor het priesterlijk
werk van de stichter van het Opus
Dei. Het lijkt mij een goed moment
om die duizenden mensen in
herinnering te brengen, van wie wij
de naam niet eens weten. Het is ook
een goed moment om opnieuw de
verantwoordelijkheid te voelen om
onze naasten met gebed en liefde bij
te staan, want wij zijn allemaal
geroepen tot de heiligheid.”
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