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MET DE FIETS NAAR
KEULEN

Met pak en zak onderneemt een
groep jongeren van Club
Middelheim (16 – 18 jaar) een
sportieve fietstocht van ruim
450 km door de Moezelvallei en
het Eifelplateau naar Keulen.
Zij zullen er het hoogtepunt van
de Wereldjongerendagen
bijwonen. Per fiets keren zij
vervolgens over de Limburgse
heide naar België terug.
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Een grote afwisseling aan
landschappen, kastelen en meren
zullen hun tocht opfleuren. De tocht
krijgt hetzelfde motto mee als dat
van de Wereldjongerendagen.

"WE ZIJN GEKOMEN OM HEM TE
AANBIDDEN"

Al eeuwenlang worden de relieken
van de "drie Koningen" bewaard in
de Dom van Keulen. Vandaar het
thema van de Wereldjongerendagen
2005. "Wij zijn gekomen om Hem te
aanbidden" - de woorden van de drie
wijzen uit het Oosten toen zij op weg
waren naar het kind Jezus.

Tijdens de tocht bereiden de
jongeren zich voor op de sfeervolle
ontmoeting van enkele
honderdduizenden jeugdige
enthousiastelingen met de Heilige
Vader. Er zal ook tijd zijn voor
bezinning over de diepere
levensvragen.



De groep vertrekt met wagens vanuit
Brussel op 16 augustus 2005 richting
Trier, waar ’s namiddags het
startschot wordt gegeven. Terugkeer
in Leuven is voorzien voor 24
augustus.

Vanuit België organiseren de
jongerencentra van Opus Dei nog
twee andere kortere formules om
aan de Wereldjongerendagen deel te
nemen : een wandeltocht voor
studenten, van 16 tot 21 augustus, of
een reis met de bus, van 21 tot 22
augustus. Jongeren van 16 tot 30 jaar
zijn welkom.

Eventuele geïnteresseerden kunnen
contact opnemen via :
clubmiddelheim@pandora.be, of tel.
016-23 21 52.

Cultureel Centrum Fontenelle
organiseert eveneens twee reizen
voor meisjes: een wandeltocht van 16
tot 21 augustus, of een reis met de



bus, van 21 tot 22 augustus.
Informatie op tel. 02-734 32 66.

Tijdens het ganse jaar organiseren
Club Middelheim en Cultureel
Centrum Fontenelle een brede
waaier van vormingsactiviteiten
voor jongeren, gericht op de
integrale ontplooiing van de
persoonlijkheid, in een geest van
vriendschap en dienstbaarheid. De
activiteiten met een godsdienstige
inhoud zijn aan de prelatuur van het
Opus Dei toevertrouwd.
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