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Heilige Jozefmaria
van hart tot hart

Het boek De Weg van de heilige
Jozefmaria, stichter van het
Opus Dei, is nu gratis als e-
reader-versie beschikbaar. De
heilige putte de inspiratie voor
het boek regelrecht uit zijn hart
en richt zich vanuit het boek
regelrecht naar het hart van de
lezer.

16-2-2013

Het gebruik van e-readers en e-books
wordt steeds populairder. Ze zijn
immers eenvoudig mee te nemen en



daardoor gemakkelijk om te lezen.
Uitgeverij De Boog (www.deboog.nl)
brengt voor het Nederlandse
taalgebied werken van en over de
heilige Jozefmaria Escriva op de
markt. De uitgeverij slaat, zoals vele
andere uitgeverijen, nu een nieuwe
weg in en gaat ook elektronische
boeken uitgeven. Het eerste boek is
De Weg .

De Weg , vrucht van het priesterlijke
werk dat de heilige Jozefmaria in
1925 was begonnen, verschijnt voor
het eerst in 1934 (in Cuenca, Spanje)
met de titel Geestelijke overwegingen .
In de volgende druk, in Valencia
19309, krijgt het boek, dat aanzienlijk
is uitgebreid, zijn huidige titel.
Tegenwoordig zijn er ongeveer 4,5
miljoen exemplaren in 45 talen
gepubliceerd. In 2002 is er een
kritisch-historische uitgave
uitgekomen.


https://www.deboog.nl
https://opusdei.org/article/kritisch-uitgave-van-de-weg-verschenen/

Osservatore Romano schreef in 1950
over De Weg : "Mgr. Escriva heeft iets
geschreven, dat meer is dan een
meesterwerk. Hij heeft zijn inspiratie
regelrecht uit zijn hart geput. De
korte paragrafen, die samen De Weg
vormen, gaan ook regelrecht naar
het hart van de lezer."

In 46 hoofdstukken neemt
Jozefmaria Escriva de lezer bij de
hand. In de eerste hoofdstukken
(gebed, innerlijk leven...) benadrukt
hij de noodzaak Christus met
beslistheid te volgen; vervolgens
geeft hij aan hoe wij de weg van de
heiligheid kunnen bewandelen
(geloof, deugden, Kerk...); en
tenslotte hoe wij ons kunnen
ontplooien tot een volledige
vereniging met God (geestelijk
kindschap, apostolaat...). ElIk van
deze drie blokken beantwoordt aan
het levensprogramma dat de heilige
als volgt verwoordt: “Zoek Christus.



Vind Christus. Bemin Christus” ( De
Weg , punt 382).

De Weg is niet enkel een weergave
van de spiritualiteit van het Opus
Dei. De belangrijkste eigenschap van
het boek is de verkondiging van het
woord van Christus. Het is geen dood
woord, maar een levende
werkelijkheid in staat om het leven
te veranderen van iedere mens die
zijn hart daarvoor niet sluit.
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