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Gedeelde idealen

Yedik woont in Almaty
(Kazachstan). Hij werkt er als
tuinman en conciërge. De
schoonheid van de natuur
leidde hem naar God. Het
contact met mensen van het
Opus Dei bracht hem tot
opname in de katholieke Kerk.

14-9-2018

“Hoewel ik nooit
godsdienstonderricht heb ontvangen,
brachten het gezang van vogels en de
schoonheid van rivieren en bergen
in mijn vaderland me er toe aan het



bestaan van een Schepper te denken
en voelde ik het verlangen meer te
weten over godsdienst.

Op een goede dag werd vlakbij mijn
huis een centrum van het Opus Dei
geopend; dat was voor mij de
gelegenheid om me in het geloof te
verdiepen. Daar kon ik uitleg krijgen,
vragen stellen, lezen … En daar heb
ik ook leren bidden.

Na een paar jaar besloot ik, zonder
christen te zijn, medewerker te
worden, omdat ik de idealen van
deze mensen deelde, die de jeugd
onderwezen in wat ik graag in mijn
jeugd had geleerd: hoe God te
kennen en een edelmoedig,
werkzaam leven te leiden, met
begrip en respect voor anderen en
gezonde ontspanning… Na een paar
jaar ben ik gedoopt.

De boodschap van de heilige
Jozefmaria helpt mij bij mijn werk,
dat voor een groot deel in een tuin en



tussen de bloemen plaatsvindt, te
heiligen; wanneer ik aan het
sproeien of mesten ben denk ik aan
de zorg die de Heer voor mij heeft,
en wanneer de bloemen opengaan
en opbloeien vraag ik de Heer voor
de geestelijke groei van alle mensen”.

Yedik

Almaty (Kazachstan),

tuinman en conciërge.
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